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OKUYUCULARIMIZLA HASBİHAL 


DÜŞE KALKA... 


'EBİL'imizin bu ikinci devresini takib edenler ilk olarak geçen ay büyük bir 


“gecikmeyle iki ayın sayısını bir .tek nüsha halinde almak veya bir 


sayının iki aya şâmil bir sürette yayınlanmasına şâhid olmak gibi aksaklıkla karşı karşıya geldiler. 
Esâsen daha önce de her ayın sayısı ay başlarında basılıp postalanmış olmak gerekirken, ay ortalarında ve bazan da ay sonlarında okuyucuya ulaştırılmak gibi bir aksaklık devam edip gidiyordu. Bu gecikme birike birike nihayet bir sayıyı iki aya hasretmek şeklindeki neticeyi oOdoğurdu. Bunun için okuyucularımızdan özür diler, bu durumun -evvelce arzetmiş olduğumuz üzere- abonelerimizin hukukuna tesir etmeyeceğini belirtmek isteriz. 

Avrupa'da münevver bir topluluğun vücüda gelmesi veya mevcud şuurlu müslümanların bilenmesi husüsunda meşkür (şükre değer, hayırlı) bir hizmet ifâ eden SEBİL'imizin yoluna ancak DÜŞE KALKA devam etmesindeki kusur müterâfik yani iki taraflıdır. Bunlardan biri bize diğeri de okuyucularımıza âid olmak üzere şöyle ifade olunabilir. 

I. Başyazarımız (O Kadir Mısıroğlu yoğun şirketleşme faâliyetlerine ilâveten bir de aylardan beri devamlı konferanslar vermekte ve bu sebeple cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerini bu faâliyete tahsis etmek mecbüriyeti altında bulunmaktadır. Bu durumda Sebil'imizi bir baştan bir başaadetâ- tek başına doldurarak bir nevi solo şarkıcı gibi bu hizmeti yürütmesindeki 'güçlük evvelâ zaman kifâyetsizliğinden doğmaktadır. Gazete ilk olarak bu sayıdan itibaren yardımcı bir elemana sahip olabilmiştir. Daha önce tashihlere kadar bütün hizmetlerin başyazarımız tarafından ifâ edilegeldiği hesaba katılırsa, mâzur görüleceğimizi umarız. Artık sırf Sebil'le meşgul olmak üzere bir 


eleman mevcud bulunduğuna 


göre aksaklıkların bizden doğan kısmı bertaraf olunacak demektir. 

Diğer taraftan bazı okuyucularımız, konferansların haber olarak verilmesini ve kon- 


ferans metninin mecmuamızda hulâsatan da olsa kendilerine. 
aktarılmasını arzu etmektedirler. 
Halbuki bir ay içinde en az onbeş-yirmi yerde yapılmış olan bu seri konferanslardan hulâsatan bahsetmek bile, aylık bir mecmuanın hacmine sığdırılamaz. Sığdırılmaya çalışılsa da, başka hiç bir yazıya yer kalmaz. 
Bu sebeple şimdilik bunlara yer veremiyoruz. Ancak belki ilerde bazı ehemmiyetli konferansları haber ve hulâsa süretiyle takdim etmeye çalışacağız. 

2. Mevcud aksaklığın bir diğer sebebi de okuyucularımızın abone bedellerini ödemek ve yeni aboneler bulmak hususundaki lâkaydileridir. Her gazete onun hâhişkâr (aşırı istekli) okuyucuları sayesinde yaşar ve gelişir. Bu gerçek bizim için de vâriddir. 

Eskiden beri okuyucularımızın abone bedellerini ödemek husüsundaki ihmalkârlıkları hakkında yazıp söylediklerimiz haddi aşmış ve şahsen bize artık bıkkınlık vermiştir. Bu bakımdan böyle bir bahsi yeniden açmak istamiyoruz. Ancak şunu belirtmek gerekir ki; Sebil için başyazarımızın -çetin gurbet şartları içinde- cebinden ayda takriben 5.000- DM para çıkmaktadır. Vatancüdâ bir insana sırf Cenab-ı Hak'kın rızasını kazanmak maksadıyla yürütegeldiği bu hizmet için zaman ve cezâi mes'uliyet nokta-ı nazarından katlandığı bunca fedâkârlığa ilâveten bir de aylık 5.000- DM ödettirmek zulüm değil de 


.nedir?!... 


Bunun sebebi okuyucularımızın borçlarını ancak yüzde onbeş-yirmi nisbetinde ödemeleri, geri kalanının ise, büyük bir 


vurdumduymazlık içinde bulun- 


malarıdır. 
Aldığımız sayısız okuyucu 


mektubu içinde ne gözyaşartıcı. 


olanları vardır. İhtimal bunları yazanların kendi gözleri yaşarmaktadır. Lâkin sâdece gözyaşı dökmek bir gazeteyi yaşatmaya yetmiyor ki!... Avru- 
.pa şartları içinde işsiz bir insanın bile ödemekten âciz kalmayacağı ayda sâdece bir paket sigara 


“ parasını göndermeyen binlerce 


okuyucu yüzünden bu gazete bir 


daha batarsa, bu vebal bize âid: 


olmayacaktır!... 


İlk üç-dört sayımızda gazetemizin içine devamlı bir sürette posta Oçeki Ohavâle o kâğıdı koyduğumuz ve bunları kendiniz veya abone bedelini ödemişseniz 


bir yakınınız. için kullanmanız 


ricasında bulunduğumuz halde 


bu ricamızı yerine getirmiş olan- 


lar bir elin parmakları kadar azdır. Neticesi Cenab-ı Hak'kın rızasını kazanmak olduğu için, gösterdiğimiz mütemâdi sabra ilâveten bu sayıdan itibaren yine aynı hareketi tekrarlayarak bir kaç sayı gazetelerimizin içine posta çeki havâlesi koyacağız. Bir iki sayı sonra ilk devreyi ödemiş olanların bile abone müddetleri tamamlanmış olacağından bu kâğıtları kendiniz için kullanabileceğiniz gibi yakınlarınız için de doldurup gönderebilirsiniz. Bu tecrübe de netice vermezse, biz gazetemizi yaşatmak için elden geleni yapmaktan vaz geçecek değiliz. Elverir ki O'nu çıkarmak için gerekli olan parayı bulabilelim!... 
Cenab-ı Hak insanları ancak takatleri hududunda (Oo mes'ul tutacağından bizim elimizden başka bir şey gelmez. 
Okuyucuların ihmâlkârlığı husüsunda söylediklerimiz belki bazılarına mübalâğalı gelecek düşüncesiyle, sizlere bu sayımızda ibretli bir vak'a arzetmek istiyoruz. Yukarıda klişesini gördüğünüz mektup 1978 senesinde rahmetli Seyfi Şenoğlu'nun Belçika'daki bir okuyucumuza borcunu oOödemesini teminen yazmış olduğu bir mektubun cevabıdır. Lâkin bu vefâkâr ve hakşinas (0 okuyucumuz cevabını 28.9.1986 tarihinde yani 


tam 9 yıl sonra vermiş ve borcunu da çoktan Türkiye'ye dönmüş bulunan Seyfi Şenoğlu adına postalamıştır. Hem de bir parça kâğıt bulamamış gibi mektubunu Seyfi Şenoğlu'nun mektubunun arka yüzüne yazmıştır. 
Tabiatıyla Seyfi Şenoğlu adına gelmiş olan bu parayı almamız mümkün olmamış ve muhatabımıza bu sebeple geri giden parayı Kadir Mısıroğlu adına tekrar göndermesi hususunda yazdığımız mektup şu ana kadar cevaplandırılmış değildir. 
Tabiatıyla bu para da gelmiş değildir. Bu güyâ vebalden korkan ve dokuz sene sonra olsun borcunu ödemek isteyen bir Sebil okuyucusudur. Merhum Seyfi Şenoğlu mektubu 1978 yılında yazmış, 1980 yılında Türkiyeye kat'i dönüş yapmış ve bu yılın Ocak ayında da Almanya'ya gelirken Bulgaristan'da elim bir trafik kazasına kurban giderek hayatını kaybetmiştir. 
Sanılmasın ki bu misal istisnâidir ve başka pek çok benzerleri oyoktur. Biz içinde bulunduğumuz şartlar anlaşılsın diye sizlere sadece bir tek misal arzetmiş olmak için bu vak'ayı dikkatlerinize sunmuş bulun- 


.maktayız. Bununla bütün hâdi- 


seyi mizan edebilir ve gerçeği berrak bir sürette kavrayabilirsiniz. Bazan düşünüyoruz ki; acaba adımız SEBİL diye mi hep böyle oluyoruz!... ; 
Allah'ın rahmeti, bereketi, selâmı ve âtıfeti bütün saltanat ve ihtişamıyla üzerinize olsun!... 
Aziz ve sevgili okuyucularımız!... : di 


i Sebil 
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OSMANLILARIN 
YENİ MUARIZLARI 


EN Osmanlıları çok severim”? desem, bu söz okuyucularımıza herhalde biraz tuhaf gelir. Çünkü bu, “Ben EN anamı, babamı severim”? demekten daha lüzumsuz bir beyandır. Eski tâbiri ile “Ma'lümu ilâm”dır. Böyle olduğu içindir ki; Kat'iliğinden zerre kadar şüphe edilmeyen hüküm ve değerleri tekrar ettiğimiz zaman uyanan garipseme bunu söylediğimiz zaman da uyanacaktır. Evet, Osmanlı 


“ ecdâdımızı sevmek, bizim için, ana ve babalarımızı sevmekten ,daha tabii ve zarüridir. Çünkü altı yüz yıllık o imanlı ve şanlı 


devir, devleti ve insanları ile, sevilip sayılmaya tamamen lâyık ve müstahak olduğunu isbat ederek, tarihe karışmış, zihin ve gönüllerimizdeki yerini hiç sarsılmayacak şekilde almıştır. 
Gazetemizi severek alan ve okuyanların tamamı gibi, Türkiye'de dindar, vatanını ve milletini seven herkesin, bizimle beraber olduğundan, bu sevgi ve saygıyı paylaştığından eminiz. 


Peki son birkaç senedir, Osmanlı Devleti'ni, idârecilerini, âlimlerini ve yaşayışını ulu orta tenkid eden Müslüman dostlarımız, acaba neyin peşinde dolaşıyor, hangi fikre hizmet ediyorlar? NE. 

Osmanlı da beşeri olan herşey gibi, elbette tenkid olunur. 
Fakat henüz siyâsi tarihi bile yazılamamış, milyonlarca vesikası tasnif edilip tedkike dahi açılamamış, ilim hayatı, ictimâi müesseseleri halkının günlük yaşayışı, yüzde biriyle bile henüz ortaya konamamış, altı yüz yıllık yüce bir devlet ve İslâm toplu- 


munu, basit, sathi hatta günübirlik orjinallikler adına yere: 


batırır gibi karalamak insafa sığar mı? Üstelik bizler gibi, onların eski pabuçları kadar “sağlam” olup olmadığı meçhul zamâne çocukları tarafından! 

Osmanlı devletimizin bir devrimle ortadan kaldırılıp, yeni devletimizin kurulduğu yıllarda, o yıkımın ve bu kuruluşun yeni nesillere mâzur gösterilmesi maksadıyla, bütün devrimlerde olduğu gibi, geçmişimiz karalanmıştı. O yanlış tutumun, mâzi düşmanları ve bilhassa tarihimizin, dinimizin eseri olduğunu ve geçmişin öğrenilmesinin ve sevilmesinin, İslâmiyet'in sevilmesiyle aynı şey demek olduğunu bilen dinsiz çevrelerce, şiddetle devam ettirildiği, Müslüman ecdadımızın nasıl karalandığı hepimizin gözü önünde cereyan ediyor... 

Böyle bir zamanda, siyâsi, ictimâi ve ilmi tarihi hakkında asgari olsun, derli toplu bir fikir edinilmeden, tarafsız ve etraflıca yapılmış bir araştırmaya ve haklı .bir sebebe dayanılmadan, üstelik de “dindar aydın”? < tanınan arkadaşlarımız tarafındin Osmanlı'nın ağır şekilde tenkid olunması, bizi uzun zamandır düşündürmekte ve üzmekte idi. 


Son olarak elime, Milli Gazete'nin 21 Şubat 1989 tarihli sayısının “Avrupa” baskısı geçti. Gazetenin üçüncü sayfasında uzunca bir haberin başlıkları şöyle idi: 

“Ruhr Üniversitesi'nde konferans, Dilipak ve Bulaç: Müslümanların problemleri ve çözüm yollarını anlattılar”? 

Toplantı Ruhr Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Cemiyeti tarafından tertiplenmiş. İki konuşmacı, “Avrupa'daki Müslümanların takip edecekleri islâm'ı yaşama stratejilerini ilmi delillere dayandırarak anlatmışlar”. 


/Sayfa 3 


ni 


İlk olarak söz alan Ali Bulaç, “Yaşamakta olduğumuz sosyal hayatın ve şâhidi bulunduğumuz çarpık düşünce problemlerinin tarihçesini” çizmiş. 4 i 

Bulaç konuşmasında, ““Bugün yaşadığımız hayat ve sahip olduğumuz düşünce yapıları, az veya çok, eski Yunan ve Mısır düşünürlerinin, İslâm'a taban tabanâ zıt olan inançsız toplumlar için geliştirdikleri insan kaynaklı inanç sistemlerinden esinlenmektedir” dedikten sonra, şunları söylemiş: 

“Kaynağını vahiyden almayan bu çarpık düşünce yapısı İslâm âleminde de onarılması güç, büyük tahripler açmasına sebep olmuştur. Böyle düşünce inanış şekilleri vahy dini olan İslâm'ı bile Osmanlı'da bir saltanat dini şekline koymuş ve insanları padişahın ve sultanların birer kölesi ve kulu hâline getirmiştir.” 

Milli Gazete, konuşmanın devamını şu şekilde özetlemiş: 

“Ali Bulaç daha sonra, vahy sistemini arzulayan günümüz gerçek Müslümanları, alınacak tek örnek hayat ve yaşam şeklinin ne Osmanlı, ne Selçuklu, ne Abbasi ve ne de Emevi devirleri olduğunu, bilakis İslâmi yaşantı için tek örnek kaynağının sahabi devri olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.” i 


Ali Bulaç'a “Almanya'da gurbette, din, vatan ve tarih hasreti içinde yaşayan Müslümanlara, İslâm devletlerini kötü- 


“ lemekten başka söylenecek söz yok muydu?” diye ve daha pek .çok sebeple itiraz edebiliriz. Fakat onlarda daha mühim ve 


fâhiş bir hata, işin temelinde yatmaktadır. Bulaç'a göre, Peygamber Efendimiz'den sonra kurulan devletler ve yaşayan t0- plumlar “kaynaklarını sahabi devrinden almamış lardır. Onlar almamış veya alamamışlardır ama, bâtıl Yunan düşüncesinin emrinde yaşamaya alışmış olan bugünün insanları bunu yapabileceklerdir! 

Emevi, Abbâsi, Selçuklu ve nihâyet Osmanlı... Bulaç bunların (o hiçbirini (Obeğenmiyerek, bizleri (ve üstelik Almanya'nın şartlarında yaşayan biçare Müslümanları, hemen bütün Müslüman geçmişimizi redde ve terke davet ediyor. İlâhiyat tahsilinden sonra Felsefe de okuduğunu bildiğimiz Bulaç Bey, şimdiye kadar inandıkları ve sevdikleri dünyalarının, bu şekilde yıkılmasından sonra, dinle alâkaları kulaktan dolma ve çok noksan olan oradaki kardeşlerimizin, içine düşecekleri buhranı, acaba nasıl tahmin edemedi? 

Biz kendisinin sözlerine kat'iyyen katılmıyoruz. Saydığı bütün o devlet ve toplumları hâlis Müslümanlar ve ecdadımız olarak, büyük bir sevgi ile benimsiyor ve onlar gibi olabilmeyi Cenab-ı Hak'tan tazarru ve niyaz ediyoruz. 

Doğrusu, biz konuşmalarımızın da muhâbirlerin azizliğine uğradığı çok olduğundan, gazetedeki haberin yanlış verilmiş olabileceğini düşünmedik değil. Fakat Mavera'nın Şubat sayısında gördüğümüz bir yazı, Ali Bulaç Bey'in o sözleri söylemiş bulunduğuna bizleri inandırdı. Derginin başında bulunan ve “Bozulmanın Tarihi Kökleri”? adını taşıyan yazı, Ali Bulaç'ın kaleminden çıkmıştı ve Almanya konuşmasındaki fikirleri teyid etmekteydi. 

Bulaç gibi, Abdurrahman Dilipak da tarihimize bakışında hatalara düşmektedir. Bir kaç ay evvel Milli Gazete'deki köşesinde, Kanuni Sultan Süleyman rahmetullâhi aleyh hazretlerini, yakışık almayacak bir şekilde küçümsediğini hatırlıyoruz. e 

Bu iki arkadaşımız bir kaç senedir, İslâm düşmanı ve solcu yayın organlarının, hemen her fırsatta baş vurup, dini mesele ve olaylar hakkında fikirlerini sordukları kimseler oldular. O dergilerin kendilerine verdikleri sıfat: “İslâmcı kanadın önde 


gelen isimleri...” Nokta'nın son sayısında yine ikisinin de. 
beyanatları var. Gerek oradaki sözlerine ve-gerek daha önceki 


beyanatlarının pek çoğuna katılmadığımızı bu vesile ile belirtelim. Yine ikisinin, aylarca önce İmam Hatip Okulları aleyhine “Hürriyet” gazetesinde çıkan sözlerinden, 24 Aralık tarihli Zaman Oo Gazetesi'ndeki (“Ukdeler” O başlıklı yazımızda bahsetmiştik. O sözlerini tavzih etmedikleri gibi, aynı minval üzere konuşmalarına devam da etmekteler... 

Yazık!... 
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ALLAH DOSTLARI 
DİYORLAR Kİ: 


ADER oluğu altında uyu... 
erişirsin!... 

Başına gelecek bir iş olursa sabır eliyle karşıla. Şifa buluncaya kadar dur; bağırma, çağırma... Şifa gelirse şükür eliyle al! 
Celâl perdesi açılırsa secdeye kapan!... Allah, Peygamber sevgisini, fakirlik hali ve belâ takip eder. Belâ karşısında dağ gibi olmalısın!.. 

İman sahibinin çoğu hali, sıkıntıyla geçer. Elindeki şeyler çok bi le olsa yine de sıkıntı içindedir. Çünkü bağlanmış olduğu bir çok prensipler vardır. Onları yerine getirmek güçlüğü içinde kıvranır. 
. Dünyada ancak bir prensipe bağlı olmayanlar rahat eder. Onlar da hiçbir dine söz vermeyen dinsizlerdir. 

“Allah'dan başka ilâh yok” dediğin zaman bir dâva peşine düşmüş oluyorsun. Her dâvada şâhid isterler. Şâhidi olmayan dâvayı kaybeder. Bu durumda şâhid, emirleri tutmak ve yasakları bir yana .atmaktır. Bu lâf boş değildir. Derinliğine süzül, dal... 

Hiçbir söz âmelsiz kabül edilmez ve hiçbir amel de ihlâs olmadan makbül değildir. İhlâs Peygamber'in yoludur. Eğer kapına gelen dilenci bir hediye getirseydi, hemen alırdın. Bana mı demezdin... Hiç geri çevirmek istemezdin... 

“İman saahibinin ferâsetinden sakının! Çünkü o, Alla'ın verdiği nürla bakar...” İbâdet gelip geçici şeyleri, muayyen bir zaman için terk demektir. Sözlerimizin değeri ve tefsiri, mânevidir. Burada maddenin sözü geçmez. 

Allah yolcusunun iç âleminde aksaklık göremezsin... 

Kerem sahibi olmak için, ilâhi ve kutsi sırları saklamak şarttır. 

Aza kanaat, nefsin kısmetini kaçırmak için değildir. Ağlamak, ibâdettir. Ağlamak, dikkat buyurun, Hakk'a karşı tevâzu gösterme- nin şiddet halidir. 

Aklı kalbe çevir, kalbi sır yap, sırrı yokluğa ilet, yokluğu varlığa çevir... Ondan sonra kendini bir seyret bakalım. Çalış, hiç kimseye eziyet için gayret etme. Herkese iyi niyet besle. Ancak cemiyetin düzeni için bir şey yapılacaksa onu da yap, geri durma, bu ibâdet sayılır. 

Dünya âhirete perdedir. Âhirete dalmak ise, Dünya ve öbür âlemin sâhibine perdedir. Yaradılmışlara dalmak, Yaratan'dan ayırır. 
Hangi yaratığa gönül kaptırırsan ruh pencerene perde çekmiş olursun... 

Velâyet halinin işâreti vardır. O işaretler, velilerin yüzlerinde okunur. Onu anlayış sâhipleri sezer. O işaretler, velâyet halini anlatmaya yeter. Dile hacet yoktur. 

Kalbinizi dünyaya kaptırırsanız, Rabbınızın yüce makamı per- 
- deler arkasına girer, rühâni hava tarafınıza esmez. Allah hem Aziz, hem de celildir. 

Hiç kimsenin kadere yüklenerek hak talep etmeğe selâhiyeti yoktur. Her genişliğin bir sıkıntısı çıkar. Her ferahlıkta bir darlık saklidır. Her belâ bir iyiliğin öncüsüdür. Siyahla olduğunuz zaman katiyyen beyazı unutmayınız... 

Bu mânâ âlemi ile ilgili bir sözdür. Edepli olunuz... 

Nefsini çok kırma, onun da dünyada bâzı alacakları vardır. Bir şeye iptilâ bir imtihandır, herkese nasip olmaz. 

Herkes iptilânın neden geldiğini farkedemez. Ancak bindebir kişi anlar. Anlayınca da Hakk'a döner. İptilâ insanı ayıltmak için gelir, uzlet bir ibâdettir. i 

Temizlik dıştan içe geçmez. Bir insanın iç 'âlemi temiz olunca, kalbi nurla dolar; iç, sonra nefis, sonra beden temizlenmelidir. Önce evin içini yap, kapısını sonra takarsın!.. . İç yapılmadan dışının yapılmasında hayır yoktur. Yaratıcı olmadan yaratılmış olmaz. Ev 

olmayan yerde kapı da olmaz. Harap olmuş yere kilit asan olmaz. 

Âhiret olmayan yerde dünya olmaz. Hiç kimsenin göğüs boşluğuna Allah iki kalb koymadı. 


Uyurken sabra yaslan!.. Hakikate 


Sayfa 4 


! 

Bir şeyler istiyorsan, her şey teslim edilmez!... Yanlışın var... 
Şâhid isterler. Mihenk taşına vururlar, ayarını ölçerler. Bakırı altın diye satman kabil olmaz. Her şeyi ehli bilir... Kış ve yaza inanmak, onları olduğu gibi kabul etmek, onların eziyetini hafifletir. 

İşte belâlara da inanmak bunun gibi bir şeydir. Hak'tan geldiğine inanmak ve sabırlı olmaktır. Sabırlı insanlar, Allah'ın heybet nüru altındadırlar, ölüdürler. Hayat insana emanet verilmiştir. 
İbâdet için verilmiştir. Dünyada her şey emânettir. Rızkın için üzüntüye düşme, o seni arar, o kadar arar ki; sen o kadar arıyamazsın!... 
Ateşten o kadar korkma: sanki ona tapıyorsun. Dünyadaki cennet onun yakınlığıdır. Âhiretteki asıl cennet ise, onun varlığına nazardır. 

İman sahiplerinin kalbi yaratılmadan, imanları yazıldı. Bu geçmişin bilgisidir. Bunun üzerinde münâkaşa câiz değildir. Ona dayanarak hüküm yürütmek doğru olmaz. Bizden evvel gelen sahâbe ve uyanlara yeten bir din bize nasıl yetmiyor? Bu sözleri söyleyenin yanında doğruluk vardır. Onunla her dinsizin ve münğfıkın kellesini keser... 

Doğruluk yeryüzünde Allah'ın kılıcıdır. Hangi şeyin üzerine konsa onu keser. 

Hayır iki kelime üzerinde toplanmıştır. Allah'ın emrini yüce bilmek ve kullarına şefkat göstermek... İçi bozuklara ancak Allah yocuları güler, buğz gösterir. 

Tövbe, bir kuvvettir. Her iyiliğin kalbi sayılır. iç âlemi temizler. 
Tövbeyi önce kalbinizle sonra dilinizle yapınız!... 

Din emrinin hazır olmadığı bir yerde zındıklık başlar. Cennet derece, makam arayanlar içindir. Mânevi tüccarlar onu ararlar. Oruç içinde oruç, bahçe içinde bahçe, ev içinde ev vardır. İman ve irfan sahibi Allah'dan dünyayı istemez. Âhiret talebinde bulunmaz. 
Mevlâ'sından ““Mevlâ”'yı ister. İnsanların iç âlemlerini, Hak ile olan bâzı hallerini sezmeyen onlara hürmet edemez. 

İbâdet bir sanattır. Hazine Allah'ın birlik nürunu kalbine doldurmaktır. Allah'ı zikreden daima diridir, ölmez. Bir hayattan öbür âleme geçer. 

Bir andan fazla ona ölüm gelmez. Yazın MN hakikaten inanmıyacak olursan, ensen yandığı zaman inanısın.. 

İyi kullar, öbür âleme intikal ettikleri zaman nimet içine düşerler. Nimet sevdikleri için verilmemiştir. Hakk'a uydukları için verilmiştir. 

Ateş nedir ki; iman sahibi ondan korksun?! Ateş, iman sahibin- den korkar ve kaçar, Allah'a sığınır. 

İman ve ihlâs sahiplerinden kaçmamak, o cehennem ateşinin haddine mi düşmüş... İman sahipirine dil uzatma, ona eziyet etme, giybet etme... Sakın hem çok sakın. Sonra yine sakın! İmân sahiplerine taarruz etme; onlara kötülük isnad etme! Onların üzerine titrey- en bir sâhip bulunmaktadır... 

Kısmetini alıp yiyen tâat içindedir. Kader bahsine cehâlet ayağıyla vurmayınız... Kader ilminin geçmişte yazdığı şeylere dokunmakla olmaz... Bu güzel hallerini anlattığımız kimselerin tutumları seni mestediyor. Fakat bu, eline bir şey getirmez. Onlar gibi olmağa çalışmak lâzımdır. Temenni hiç kimseyi kurtaramaz, temenni ahmakların çukurudur. Kurtuluş yolu: ümit ve korku birlikte yürürse kazanılır.. 

Böyle bil ermişi, rüyâda görmüşler ölümünden bir müddet sonra... 

“.-Rabbın sana ne gibi işler yaptı?!” diye sormuşlar. 

“Haberim yok.” demiş ““Bir ayağımı sırat köprüsüne koyduğum zaman öbür ayağımı cennette gördüm.” 

Ayık olun, insanda bir et parçası vardır. O iyi olunca bütün duygular güzelleşir. O, fesada uğrarsa, bütün duygular iyiliğini kaybeder. İşte o et parçası kalb'dir.. . Bunü anlamak için zenginliği yapar, iç zenginliği olmayan duygusuz yaşar;ibâdet, ona bir zevk vermez. iç zenginliğinde, ruhun erimesi lâzımdır. Secdeye vardığın zaman, hakiki varlığın serinliğini duyuyor musun? 

Allah insana sahip olmasa her şey ondan el çeker... İmân sahibi- ne eziyet etmek, Kâbe'yi onbeş defa yıkmaktan, günah itibariyle daha büyüktür. 

Peygamber'e sevginin şartı, fakr halidir. 

Allah sevgisi için de belâ şarttır... Her velâyet halini belâ takibeder. Sebebi, Allah sevgisi iddia edilmesin diye... 

Ölümün gelmesini bekleme. Ölüm ânında bütün kapılar yüzüne kapanır; tövbe etmeye gücün yetmez olur. 

İhsan kapısı kapanmadan acele et! i 

Haram yemek, din cesedine zehirdir. 
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KADİRŞİNASLIK 

* 10 seneye yaklaşan gurbet hayatımızda birçok nisyan ve nâdanlıklara mâruz kaldığımız gibi zaman zaman göğsümüzü kabartan vefâkârlık tezâhürleriyle de karşılaşmış bulunmaktayız. Nâdânlık ve haknâşinaslık (kadir, kıymet bilmezlik) ları Karacaahmed Mezarlığı'na dönen göğsümüze gömdüğümüzü ve bunlara -çok mecbur kalmadıkça- asla mevzuubahs etmeyeceğimizi evvelce belirtmiştik. Zaman zaman nâil olduğumuz vefâkârlıkların en büyüğünü ZAMAN GAZETESİ yazarları olan genç arkadaşlarımızdan görmüş bulunduğumuzu söylersek mübâlâğa etmiş olmayız. 

Hakikaten son zamanda imân, ehliyet ve cesaretle mücehhez genç bir grupun çıkarmaya muvaffak olduğu “Zaman Gazetesi”” çoğu mason-yahudi güdümündeki Türk (!) gazeteleri arasında müstesna bir yer işgal etmekte ve bu vasfıyla gitgide müslüman umumi efkârın tamamına birden tercüman olmaya doğru ciddi bir gelişme seyri takip etmektedir. Bu vasfıyla gamlı mü'min gönüllere ferahlık veren Zaman Gazetesi'nde -lâyık olup olmadığımıza bakılmaksızın- hakkımızda izhar edilegelen takdir, tahsin ve iştiyak ifâdelerine teşekkürden âciz bulunmaktayız. Bir tek nüshada bir kaç yazıyla bize karşı kadirşinaslıkların en güzel örneğini veren ve böylece islâmi ölçülerin hakkıyle benimsediğini ispat eden, mâhud Hürriyet nam ceride-i kerihenin 19 Ocak 1989 tarihinde bir çok müslümanla birlikte bize de savurduğu salvolara karşı en güzel cevapları veren ve vefakârâne kadirşinaslığını ispat eden yine bu 


Bir tek nüshada bir kaç yazıyla en güzel vefa örneğini vermiş bulunduğunu söylediğimiz Zaman Gazetesi'nin 12.10 


1988 tarihli nüshasında bir taraftan M. Niyazi Özdemir. 


(Mısıroğlu-Karaca) diğer taraftan Hekimoğlu İsmail (Üstün ve mahküm insan Kadir Mısıroğlu) hakkımızda yazmış, bir kaç gün sonra da bu gazetenin değerli rüknü Ertuğrul Düzdağ bu süretle izhar olunmuş kadirşinaslığa karşı takdirlerini ifâde ederek şu fâzilette bir adım daha ileri atmıştır. Daha sonra da devam eden bu müstesna vefakârlık örneklerinden gelecek sayılarımızda ayrıca bahsedeceğiz. Bu sayı M. Niyazi Özdemir'in ““Mısıroğlu-Karaca” başlıklı hakşinas yazısını sizlere takdim ederken yetişmesinde hasbel kader küçük bir emeğimiz geçmiş bulunan bu değerli yazar hakkında da bir kaç cümleye yer vermek istiyoruz. i 

M. Niyazi Özdemir tab'an yani yaradılıştan derviştir. 
Başkalarının uzun uzun riyâzat ve mücâhede-yi nefsiyye sonunda varabildiği nefsini yok etme keyfiyeti”? O'nda yaratanın bir hediyesi olarak mevcuddur. O derecede ki; ömrümde bu derecede idealist ve başkaları için yaşayan bir insan görmedim, desem yeridir. 

M. Niyazi Özdemir değerli bir romancıdır. Edebiyatın sukut ettiği zamanımızda eserleriyle islâmi hareketin çileli mâcerasını içtimâi vukuatın aynasına mâhirhâne bir sürette aksettirebilmiş müstesna insanlardan biridir. Mahviyetkâr yaradılışı sebebiyle kendini takdim etmeyen bu değerli genç, sadece halis Türkçe'yi öğrenememiş bulunan genç nesillere daha fazla mesaj ulaştırmak gâyesi ile bazı uydurma kelimeler iltifat etmek zaafı dışında her türlü iptiladan beridir. 

. Böyle olmakla beraber son günlerde Zaman Gazetesi'nde yazdığı değerli yazılarda bu zaaftan da kurtulmakta bulunduğu görülmektedir ki; bunlardan biri de hakkımızdaki bahsi geçen 


, kadirşinas yazısıdır. Onu size takdim ederken bu genç ve müte- 


fekkir yazarın daha nice değerli eser vererek müstakbel imanlı Türkiye'nin inşasında meşkür hizmetlerle taçlanmasını temenni 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gazete olmuştur. 


abbim bu iki adı yanyana nasıl yazabiliyorum? Ne talihsizlik!! Ey dünya sırtında neler taşıyorsun? 

Şarkıcı Karaca “'İşçisin işçi kalacaksın" diyerek insanımızı devletimize karşı şuurlu düşman haline getiriyordu. Müzik onun için bir aletti, propaganda vasıtasıydı. 12 Eylül olunca hesap sorulacağından korkarak soluğu yırt dışında aldı. Alman yoldaşlarıyla karargâh kurdu; aynı tahriklere devam etti. Gün geldi, etkinliğinin çok sınırlı olduğu anlaşılınca Alman yoldaşları desteklerini çektiler. Fonksiyonunu yitirdi; yaşama şartları da ağırlaşınca yurda dönmenin yollarını aradı. Denilebilir ki geldi, hesabını verdi. Fakat gazeteler karıştırılınca konunun sanıldığı kadar basit olmadığı anlaşılıyor. 

Teinvizyonun kapılarını da ona açtılar. Ekranlarda görünerek reklamını yapiyor, tanınmış olmanın verdiği avantajla aynı oyunlara devam ediyor. Nazım Hikmet'in mezarını Türkiye'ye taşıma kampanyasına katılıyor. Kim olarak, ki- mi, kimlerin vatanına almaya çalıştığını hiç düşünmüyor. Bu toprağın çocukları eski defterleri karıştırırlar, ödeyemeyeceği faturayı insanın önüne koyarlar. 

kk 


Eserleriyle yakın tarihimize ışık tutar . 


Kadir Mısıroğlu neslimizin ağabeysidir. 


Yaşıtlarımızın hayat telakkilerine, dün-' ya görüşlerine dikkat edince ona yakın-.: 


İıklarının derecesi anlaşılır. O yürüyen bir kütüphanedir; ona yaklaşıp da bir şeyler almayan yoktur. 

Çok insan dinledim. Başbakan, dev- 


ZAMAM 412-/0-87 


ederim. 


M. Niyazi Özdemir 


Mısıroğlu-Karaca 


let başkanı, mütefekkir, ünlü şairlerin . 


sohbetlerinde bulundum. Hepsi de bana basit, yavan geldi. Çünkü yıllarca Kadir ağabeyi dinlemiştim. Onu dinlerken, bir insanı değil, tarihin nabızlarını duyar gibi olurdum. O konuşurken yirminci yüzyılda yaşayan bir Türk evladını değilde, gelen günlerden rahatsız olup, Simeranya'ya göç etmiş atalarımızı dinliyordum. Ufuk yüklü cümleler, nüanslı, yerli yerine oturmuş kelimelerle belagat ziyafetinden ben de nasibimi alıyordum. ei , 


* 

Katıksız bir dava adamıdır. Çok genç yaşlarda hukuk fakültesini bitirebilecekken imtihanlara girmiyor, tahsilini uzatıyordu. Eğitimimizin katlettiği gençleri dinimize, milletimize kazandırıyordu. Bu gayreti öğretim üyelerinin dikkatini çekiyor, hasetliklerini körüklüyordu. Dövdürmek için onu devrimci militanlara üniversitenin orta bahçesine kuşattirdilar. Öğretim üyeleri manzarayı ikinci katın pencerelerinden seyrediyorlardı. Sadistçe bir zevk alacaklardı. Bütün heybetiyle Sıddık Sami'ye döndü ve şöyle bağırdı. ''Bu köpekleri bir torba kemik 


haline getirirsem, bunun mesulü kim- i 


dir?” Onu sevenlerde vardı. Onlar da yetişip çevresini kuşattılar. Allah'a şükür ki kılına bile dokunamadılar. 

be ER Ni 


Celal.Bayar Kayseri cezaevinden çi 


kınca üniversitede olaylar başladı. Eski demokratlar derlenip toparlanmasın diye C.H.P gençleri kışkırttı, Demokrat Parti'ye sempati besleyebilecek genç- 


ler tartaklanmaya başlandı. Kadir ağabey C.H.P'nin amansız düşmanıydı; ama Demokrat Partili değildi. Adnan Menderes'e muhabbeti olmasına rağ- 


“men Celal Bayar'ı sevmezdi. Onu ge- 


ne orta bahçede çevirdiler; havuzun kenarına çıkardılar. Halk mahkemesi başladı. İkinci katın pencerelerinden asistanlar, ak saçlı profesörler bakıyorlardı. 
“Celal Bayar vatan haini midir?" sorusunu yönelttiler. Sevmediği bir insan için “vatan hainidir” der, yakasını kurtarırdı. Zaten hergün devletin radyosu onun vatan haini olduğunu söylüyor, makaleler yazılıyordu. Fakat o basitliğe tenezzül etmedi. Şu soru ile karşılık verdi. "Vatan hainliğinde ölçünüz nedir?” 
Öğrenciler bir ölçü bulamayınca, ikinci katın pencerelerinin birinden bir asistan bağırdı. "Anayasayı ihlâl etmişse vatan hainidir.” Bunun üzerine sesin geldiği yöne döndü, çevresini kuşatan kalabalıkta çık yoktu. "Anayasayı ihlâl vatan hainliği ise, bugünkü Cumhurbaşkanı dahil, vatan haini olmayan yoktur. Hangisi anayasayı ihlâl etmedi; ispat edeyim mi?” 
kkk , 
“Söyletmeyin, vurun!'' sözü sanki onun için söylenmiştir. Onu dinleyipte, hitabetinin etkisinde kalmayan yoktur. 
Almanya'da bir işçi ile karşılaştım. ESkiden İsmet Paşa'nın hayranı imiş. İsmet Paşa'nın ölüm haberini radyodan duyunca cenaze merasiminde bulunmak üzere Türkiye'ye gelmeye karar verir. Köln'e gelmek için trene biner, oradan da Ankara'ya uçacak. Girdiği 


kompartımanda bir Türk Kadir ağabeyin, son döneme dair bir konuşmasını banttan dinliyormuş. Bu da kulak vermiş; duyduğu ses, onu apayrı dünyalara götürmüş. Bantın sahibi Kadir ağabeyin bir konferansına gidiyormuş. 
Türkiye'ye gelmek için yolâ çıkan vatandaşımız kararından vazgeçer, Kadir ağabeyi dinlemeye gider. Sık sık, “Aİlaha şükür.doğru yolu buldum" diyerek ona dua ediyor. Nasıl söyletsinler, nasıl vurmasınlar! 
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Milletimizin değerleri üzerinde titrer. 
Değerlerimizi yetişen nesle vermezsek iyi bir anne olacak kızımızın şırfıntı, salih bir Müslüman olacak delikanlımızın kaatil, soyguncu olacağına inanır. Biyolojik yapımızın bizleri ne kadar hayvanlığa yaklaştırırsa, manevi değerlerimizin de bizleri o kadar insan yapacağını daha çocukluğunda fark etmiş ve hayatını bu yoldaki hizmet iştiyakı ile dokumuştur. 


Engin bir tarih şuuru ve bilgisine sa- 


hiptir. Osmanlı'nın deli divanesidir. On- 


ların haşmetini ve dramını yaşar. Mecnunlarına bile sahip çıkar, onlara toz kondurmaz. Onu dinlerken hep düşü- 


nürdüm. “Ey koca Osmanlı!” Her nefis gibi sende ölümü tattın, ama ardın- © 


da Kadir Mısıroğlu gibi bir evlat bıraktın. İş başında olanların dostu çoktur. 
Tarihe intikal edenlerden böyle bir eviada sahip olabilen kaç bahtiyar vardır?" 


Ne 
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© KAZA ve KADERE İMAN MUKADDERATA 
TESLİM OLMAK 


OETHE, İslâm Dini'niniman esaslarından biri olan “'kaza ve kader” meselesine kesin olarak iman ettiğini izhar etmiştir. Zaten İslâm: okayıtsız-şartsız (Allah'a (c.c.) teslim olmak mânâsınadır. 
(Islâm der Ergebung In den Willen Gottes)! 

Goethe'nin, İslâm Dini'nin temel esasları hakkındaki dikkate değer itiraflarına umümiyetle manzum eserlerinde ve sohbetlerinde rastlanır. Şâyân-ı dikkattir ki; Goethe'ye tehlikeli musibetler isâbet ettiği zaman, kendisi Yüce İslâm Dini'nin kaza kader düsturuyla teselli bulmuştur. Meselâ; Grofherzog Carl August öldüğü sırada Goethe içini çekerek (üzüntüsünü belirterek) Eckermann'ın tesellisini reddederek şöyle diyordu: 

«— Allah (c.c.) abes iş yapmaz, biz zavallılar, âcizler için ise buna katlanmaktan başka çâre yoktur.» (2) 

Heyet-i umümiyesiyle Goethe, hassaten kaza ve kader'e inanıyor, bilhassa ölüm haline, 
(12 Ağustos 1827 tarihinde dostu -Kanzler v. Müller'e yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu): 

«—Cenab-ı Allah'ın (c.c.) 
tayin ettiği zamana kadar yaşarız» (3) 

Aynı inanç sistemini (kaza- ve kader) nazar-ı dikkate alan şâir bir defasında da Albrecht Dürer'in bir vecizesini not ederek: 


«—kKaza ve kader nedir? 
Cevap: Allahu Teâla bizden kuvvetli ve bilgilidir; bunun için o bize ne irâde ve arzu buyurursa onu yapar» (4) (Maximen und reflexionen). 

“İtalya seyahati?” adlı: bir mektubunda da yine bu inancın tesirinde bir cümle görüyoruz: “Hiç bir kimse olanı değiştiremez ve kendi alın yazısından kaçıp kurtulamaz”. (5) (Rom, den 11 August 1787.) 

Şimdi keşfedilmeye 


başlanılan keyfiyet şudur kiş 


Goethe'nin son yıllarında Islâm Dini'ne olan içten bağlılığı, O'nun kaza ve kader'e olan teslimiyetinden yine söz ettirecektir. 
Birkaç örneği burada zikredeceğiz. 1792 yılındaki Fransız harbi esnasında Goethe, eyâlet komutanının arzusu üzerine kara ordusuna iştirak ettiği sırada, zaman zaman ölüm tehlikesine mâruz kalmıştır. Böyle durumlardaki tavrını bizim şâir “Campagne in Frankreich” isimli eserinde şöyle anlatıyor: “Tehlike büyüyüp en kötü karamsarlık üzerime çöktüğün- de, diğer insanların da aynı inançla kendilerini güçlenmiş hisettiklerini gördüm, Muhammedilerin dini bunun için en iyi bir örnektir”. (6) 

1820 yılında Goethe'nin gelini tehlikeli bir hastalığa mâruz kalınca, bu inancından (kaza ve kader) dolayı şâir bir arkadaşına olayı şöyle yazar: ““Ben bu durumda kendimi İslâmiyette tutmaya çalıştığımdan size başka 
bir şey söyleyemem” (7) 1831 
yılında koleraya yakalanan şâir, teselli o arayan bir ohanım arkadaşına şöyle yazar: “Şimdi burada kimse kimseye karar veremez; herkes ne yapılacağına karar vermeli. Kendimize ne türlü ümit ve cesâret verirsek verelim, farkında olmadan hepimiz İslâmiyet yaşayışı üzereyiz.” (8) 

Ölümünden tam dört hafta önce de, koleranın yine insanları kırdığı bir sırada, 82 yaşındaki şâir şöyle yazar: .““Kaldığım bu yerde ve bütün memlekette insanlar bu dertten kurtulmayı imkânsız görmekteler. Eğer, dikkatle bakılırsa insanların, bu müthiş korkudan kurtulmak için kendilerini kadere teslim ederek müslümanca bir inançla Allah'ın künhüne erilemeyen tesellisine güvenmekten başka çareleri yoktur.” (9) Eckermann'la olan sohbetlerinin birinde de yine Goethe'nin İslâm Dini'ne olan 


Sayfa 6 


bağlılığını görüyoruz ki, Goethe tekrar kader mevzuunu işler: “Benim gibi sizler de, elli yıldır kilise tarihini incelemiş kimseler 


. olarak, her şeyin birbirine nasıl 


bağlı bulunduğunu anlayamadınız. Müslümanların hangi esaslarla eğitime 


başladıkları çok şaşırtıcıdır. Din-- 


de temel olan teslimiyettir. Onlar 


dinçliklerinde, önce Allah'ın (c.c.) kendilerine takdir ettiğinden 'başka bir şeyin 


erişemiyeceğine kanaat getirip, hayatlarının sonuna kadar da bu inançla sakin ve başka bir şeye ihtiyaç göstermeksizin yaşarlar” 


(10). Goethe, konuşmasına de-. 


vamla “Bu görüşün (İslâmiyetin) nesi doğru nesi yanlış, nesi yararlı, oOmesi zararlı (odiye araştırmaya kalkmayacağım; ama aslında bize öğretilmemiş bile olsa hepimizin içinde bu din- den bir şeyler var. Üstünde benim adım yazılı olmayan kurşun bana isabet etmez diyor savaşta asker; bu tevekkülü olmasa en büyük tehlikelerde cesaretini ve neşesini Oo nasıl (o koruyabilir? 
Hıristiyanlık dini: Tanrı'nın iradesi olmadan hiç bir serçe çatıdan düşmez misali, müslümanlık aynı kaynaktan çıkar ve en küçük şeyi bile gözönünde tutup iradesi ve izni olmadan hiçbir şeyi yaptırmayan bir kadere dayanır” (11) (Eckermann, 11.04.1827). 

S.3, Âyet 145: Allah'ın (c.c.) izni olmadıkça hiç bir kimseye ölüm yoktur. Ölüm zamanı Allah'ın ilminde kararlaşmış bir yazıdır. (12) 

Her nefsin belirtilen müdde- te kadar bir eceli vardır. Bu tâyin edilen ecel dolmadan hiç kimse ölemez. Korku ve çığırtkanlık, hırs ve kaçma bu müddeti asla uzatamaz. Şecaat ve sebat, ileri- ye atılmak ömrü kısaltmaz. Tayin edilen müddetten ne bir gün azalır, ne de çoğalır. (S. 7, Âyet 
34) Her ümmetin mukadder bir eceli vardır. Vakitleri dolunca ne bir saat geri bırakabilirler, ne de öne alabilirler. Bu inanç İslâm'ın temel prensiplerinden biridir. 
(43) 

S.35, Âyet 11: Ömürlerinin yaşaması ve ömürlerinin azalması şüphesiz Kitap'dadır. 
(14) 

Allah'ın takdiri ve ilmi, ömrü uzun veya kısa olan her canlıya taalluk etmektedir. İnsan fikrini bu ince sırları çözmeye doğru - Allah'ın husüsi bir yöneltişidir. Uzun ömürlü olmak, ecelin uzunluğu, çok sene- 


ler yaşamakla olduğu gibi, hay-' 


attaki hayır ve bereketle ve onu “iyi yolda değerlendirip güzel duygu, düşünce, iyi âmel, hareket ve eserler vermeyi başarmakla da olur. Ömrün kısalığı da böyle: az yaşamakla da olur; hayırsız bereketsiz bir ömür sürüp o nimeti oyun, eğlence tembellik ve boşu boşuna tüketmekle de olur. Öyle saat olur ki, bir ömre bedeldir. 
Güzel fikir ve düşüncelerle, iyi amel ve eserlerle doldurulan bir. 
tek saat koca bir ömürden daha hayırlıdır. Boş geçen, kıymetlendirilmeyen bir yılın hayat terazisinde hiç bir değeri yoktur. Meseleyi bu açıdan düşünmek elbette insanın kalbini uyarır ve aydınlatır. *bu kâinatı yeni bir duygu, değişik bir tarzda incelemeye sevkeder. Allah'ın kudret elini ve Zat'ını bu incelikle herşeyin üzerinde hisseden bir kalb için unutmak, gaflete düşüp sapıtmak kolay kolay mümkün değildir. Zira, o nereye 


yönelse Allah'ın kudret elini gö- 


rür, Allah'ın her şeyi gören ilmi- ni, O'nun yardımını , O'nun mutlak kudretini görür. Hem de bu varlık içindeki her şeyde canlı olarak, açık olarak. Dafür kann man “İn tausent Formen magst du dich versteckeni” als Beispiel geben .(15) 

İman, insan ruhuna oluk oluk huzur ve emniyet akıtır. İyi veya kötü hadiselerle karşılaştığında (Ove o sıkıntıya 


“düştüğü zaman ahu vah ederek, 


yanıp-tutuşup çığlık atmasını önler. Bolluğa erdiği zaman da dengesini yitirip, sevincinden uçmasını engeller. Hadiseleri Allah'ın ilminde takdir olunan yere göre değerlendirmek, her şeyin kâinatın ana projesinde yer 


aldığını kabullenmek. Bütün bunlar gelip geçici hadiseler karşısında insan ruhunu 


değişmez ölçülere büyük ve geniş davranışlara sevk eder. Allah'ın gizli ilminde bütün bunların plânlanmış, değerlendirilmiş olduğunu kabul eder. Bu düşünce ve şuur zihninde yer edecek olursa kaderin başına getirdiği her şeyi huzur ve emniyet içerisinde karşılar. 


DİPNOTLAR 
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“BİR HAFTALIK 
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İRADİ HAPİS -II- 


ALDIĞIMIZ evin kurulu bir düzeni vardı. Sahipleri Almanya'daydı. Bu bakımdan yemek içmek sıkıntısı .çekmedik. Rahmetli Seyfi Şenoğlu umümi bir alış veriş yaparak bize çoluk çocuk bir hafta yetecek kadar yiyecek getirmişti. 
Oğlum Mehmed Selman yedi yaşlarındaydı. Sokağa çıkmasına veya sıkı sıkıya örtünmüş bulunan perdeleri aralıklayıp etrafa bakmasına müsââde etmedik. 
Hareketimizden bir gün evvel akşam karanlığı bastırırken merhum Asım Mailmail çıka- geldi. Benim pasaportumdan mâda bir de normal şofor pasaportu çıkarttırmış. Ben hayatımda şoförlük öğrenmemiştim. Bu bakımdan bir şöfora ihtiyacım var idi ki; hâlâ da böyledir. Kendisi aslen Yugoslavya'lı olan taksici bir 


arkadaş bulmuş, O'nun murat 


arabası için triptik karnesi 


çıkartmış. o Anlattığına (göre şöfore : işin mâhiyetini söylememiş. O beni “Ahmed 


Uğurlu” olarak bilecek ve sorarlarsa kendisinin Yugoslavya'daki akrabalarını ziyârete gitmekte olduğumuzu söyleyecekti. O'na Alman vizesi almanın güçlüğü sebebiyle bundan sarf-ı nazar edilmişti. Birlikte Avusturya'nın Salzburg şehrine kadar gidecektik. Almanya'ya geçebilirse bir kaç gün gezip tozduktan sonrageçemezse Salzburg'tan geriye dönecekti. 

Tabiatıyla bu işler için belli bir para lâzımdı. O zaman şahıs başına asgari 800 Marklık döviz satın almak mecbüriyeti vardı. 
Buna ilâveten pasaportun anormal yollardan çıkartılması da gerektirdiğinden asgari 
500 bin Türk Lirası lazımdı. Bu 
para ben de yoktu. Âsım Mâilmâiblin bu iş 


geçtiği andan itibaren para bulunamaması yüzünden plânlanan programın 


gerçekleşemeyeceğini düşünüyor 


i © 


için teşebbüse - 


Merhum Âsım Mâilmâil, Sakarya nın Kurtuluş Bayramı vesilesiyle yapacağım konuşmadan önce kürsü arkasında benimle görülüyor. 


ve fakat hiç üzülmüyordum. Ne olursa hayır olacağına dâir içimde hududsuz bir itminan vardı. Esâsen vatandan ayrılmaya Opek niyetli de değildim. Fakat evvelce zikretmiş (Olduğum (sebepler dolayısıyla istemeye istemeye bu yola girmiştim. Âsım işin gerçekleşmesi için zaruri olan 
500 bin Türk Lirası temin edebilmek maksadıyla çeşitli kapılar çalmış ve bunların çoğundan eli boş dönmüş olduğunu anlattı. 
Sonunda en eski dostlarımdan birisi bu parayı vermiş. O'da pasaportları çıkarttırmaya ve gerekli dövizi almaya muvaffak olmuş. 

«—Yarın sabah saat onda hazırol!...» Şöför arkadaş arabasıyla gelecek. Ben sizinle 


Edirne'ye Okadar geleceğim. 
Öğrendiğime göre Kapıkule asker kaynıyormuş. Avukat olarak oraya gidip gelmem eksik olmaz. 
Beni tanıyanlar çoktur. 
Kapıkule'de görünmek istemiyorum. Edirne'de vedâlaşırız. Sizi gönderdikten sonra ben orada bir kaç saat beklerim. Bir terslik olursa sizi Edirne'ye geriye getirirler. Ben getirileceğiniz garnizonun hemen karşısındaki otel- den neticeyi takip edeceğim. İki üç saat içinde böyle bir şey olmazsa yengeye telefon ederek “Paketi postaladığımızı”? söylerim” diyerek'ayrıldı. 

Ertesi gün sabahleyin saat onda çıkıp geldi. Çoluk çocukla vedâlaştık. Selman gayet küçük olmasına (Oorağmen Oo birşeyler döndüğünü hissetmişti, 


ağlamaya 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başladı: O'nu kucağıma aldım, okşayıp öptüm ve 

«—Üzülme yavrum, ben uzağa gitmiyorum, yine geleceğim!» .dedim. Çocukcağız hıçkırıklar arasında : 

«—Hayır baba ben biliyorum sen uzağa gidiyorsun, çabuk da gelmeyeceksin. Bana doğruyu söyle!...» dedi. 

Yavrucağızı teselli edecek söz bulamadım. O andaki aczimi ve hissettiğim ızdırabı hiç bir sürette ifâde edemem. Ben şöför arkadaşın arabasına 'binerken, çoluk çocuğum da merhum Âsım Mâilmâih'in kendi arabasına yerleştiler. Onları götürüp İstan-' bul'daki evimize bıraktıktan sonra yola devam ile Edirne'ye gelecek ve orada bir otelde buluşup vedâlaşacaktık. 

Arabaya binerken Merhum 
Seyfi Şenoğlu bana naylon bir gocuk getirdi. 

«—Al bunu giy, biraz kıyafetin değişsin de ilk nazarda tanınmayasın!...» dedi. 

Ankara'ya getirttiğim ve hapishâne için hazırlatmış olduğum valizi bagaja yerleştirirken şöför: 

«— Ahmed ağabey, saklanacak bir şey varsa, zulaya koyayım!...» demez mi!... 

Anladım ki; her ne kadar işin mâhiyeti kendisinden saklanmışsa da ortada bir fevkâlâdelik bulunduğunu hissetmiş. 

«—Hayır kuzum, saklanacak neyim olacak!» dedim ve geçip arabaya oturdum. 

Camdan dışarıyı seyrederek İstanbul'a doğru yol aldığımızda kaçmanın bir ayıp, yakalanmanın ise bin ayıp olacağını düşünüyordum. Lâkin içimde ciddi bir endişe yoktu. 
Mâdem ki kalmamın zararı benimle birlikte başkalarına da dokunacaktı o halde, başka çarem yok .demekti. Hayatımı kalın bir çizgiyle ikiye böleceği muhakkak olan bir yola girmiş- 


Boğaz köprüsünün giriş turnikesine gelinceye kadar adetâ devamlı bir sürette kendi kendimle konuşmuştum. Zihnim biteviye bir düşünceden ötekine atlaya atlaya İstanbul izmit arasını 


bitirmiştik. (Köprünün giriş kısmında göz yaşlarımı tutamadım. Arabadan çıkıp boğazın koylarında yankılanacak lâhüti bir sesle «—Elveda!... elveda!... el- 


veda ey mübârek şehir!...» diye bağırmamak için kendimi güç zaptediyordum. 


DEVAMI VAR 


i 19 Ocak günü Başyazarımız Kadir Mısıroğlu'nu Frankfurt - Havaalanı'ndan İngiltereye yol- 


cu ediyorduk. Yolda okur düşüncesiyle havaalanından kendisine bir kaç gazete satın aldık. 


Bunlardan biri de takibini alışkanlık (o haline getirmemiş bulunduğumuz HÜRRİYET 


GAZETESİ idi. Bir de ne görelim! Günlerden beri devam eden 


irtica (O kampanyasında © söz, . Başyazarımız Kadir Mısıroğlu'na (o getirilmiş Oo ve 


tutarsız davranışlarıyla Türk ve Alman umümi efkârında yadırganmış bulunan Cemaleddin Kaplan'la O'nun resmi kas- den yan yana konularak kargaların bile güleceği çeşitli iftiralar sıralanmış değil mi?(!)... 

Başyazarımız o - İngiltere dönüşü Alman avukatlarla görüşünce, tekzip hakkının Almanya'da bir haftalık bir zaman süresiyle sınırlı o bulunduğunu öğrendi. Bu süretle tekzip imkânı ortadan kalkmış demekti. 

Bundan sonra mahkemeye müracaat (Oetmek (düşüncesi ağırlık kazandı. Bunun için neticeye tesir eder düşüncesiyle geçen sayımızda bu çirkin hadiseye cevap vermedik. Fakat Alman avukatlar Alman Ceza Kanunu muvacehesinde açılacak bir davadan ümitli görünmediler.Türkiye Almanya gerçeklerinin ayrılığı ve mantali- te farkı yüzünden netice alınmayacağını söylediler. 
Adamlar diyorlardı ki: 

«—Gazete sizin için dini bir grupun lideri demiş. Bu doğru olmasa bile bunda ne var?(!)... 
Kötülemek veya küçük düşürmek. değil ki!... İngilizler tarafından finanse edildiğinizi söylemiş. Bundan ne çıkar?! 
Başka bir millet tarafından maalen desteklenmek ayıp veya suç mu?(0)... İngiliz vatandaşlığını kabul ettiğiniz yazılmış. Bu yanlış olsa bile hakaret değil ki, İngiliz vatandaşı olmak şerefsiz veya. küçültücü bir şey mi9?!... 
ilh...» 

Baktık ki; Alman hâkim de hadiseye Alman avukat gibi bakacak ve netice alınamayacak. 
Çünkü mâhud gazetenin ne yap- 


mak istediğini ve Türk umümi efkârı üzerinde nasıl bir tesir vü- 


cüda getirmek düşüncesinde bulunduğunu, bu yazıyı okuyanların Almanlar değil, 


Türkler olduğunu ve onların mantalitesini anlatmak kabil değildir. Bu defa vâki tevzirat hakkında gazetemizde yayınlanmak üzere o başyazarımızın düşüncelerine başvurduk ve ondan bu iftirayı cevaplandırmasını istedik. Dedi ki: 

«— Hürriyet Gazetesi yahudi güdümlü bir gazetedir. O'nun müslümanlara hayırlı bir rüyâ 


görmeyeceği âşikârdır. Lâkin Türkiye'de büyük bir gazete olduğunu iddia eden bu 


zavallıların tevzirat için ne denli muhayyilelerini (o zorladıklarına bakınız ki; Müslümanlar?ı çirkin gösterebilmek için kargaları bile güldürebilecek iddialara manşetten yer vermişlerdir. İşte her şey düşünülür de bu denli basitlik düşünülemezdi. Hiç olmazsa seviyeli ve akla yakın gelen bazı yalanlar uydursalardı, ne gezer!... İhtimal onları Allah şaşırtmış ya da İslâmi gelişme karşısında öyle bir çaresizliğe düşmüşler ki; yalanın seviyelisini bile Oo uydurmaktan âciz kalmışlardır. 

““Tarikatları kiliseler besliyor” diyorlar. Kim inanır bu yalana? o Kiliselerin Oo tarikatların gelişmesinde ne istifâdesi olacak ki... Cevap vermeye değer mi!?... 

“Milli Görüş idarecileri sık sık Sovyet Rusya'ya gidip geliy- 


orlar”'mış. Bari Suudi Arabistan'a de a sersem!... Belki mânâsı olur... Sen de böyle 


gülünç bir mevkie düşmezsin. 
Beni “İngilizler finanse ediyor”'muş... Kargalar bile güler bu yalana! Hayatım İngiliz. siyasetine : muhalefetle geçmiş... 


Kitaplarım ve konferanslarım 


bunun canlı şâhidi. İngilizler Hürriyet Gazetesi yöneticileri gibi aptal mı ki; hasımlarını beslesinler?! Hem bunu nasıl tesbit edebilmişler?i Daha adımı doğru olarak tesbit edemeyen, bunu her defasında KADİR 


MISIRLIOĞLU süretinde ya- 


zanlar, milyonla kitabım ve yıllarca yayınlanmış gazetem or- 


tadayken, bir resmimi bulamayanlar hem 23 Temmuz 1986 ve 


hem de 19 Ocak 1989 tarihli 


nüshalarında ellerine hernasılsa geçirdikleri bir video kasetinden titrek ve bulanık bir video görün- 


.tüsünü resim diye öne süren aciz- 


ler mi?!.. Yoksa İngilizler âleme ilân süretiyle mi bana yardım ediyorlarmış. Hay zavallı beceriksiz, yalan makineleri hay!... 
İngiliz vatandaşı olduğum yalanı da böyle işkembe-i kübrâdandır. 

23 Temmuz 1986 tarihli nüshada benim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğumu yazan ve bu dalda mastır yaptığımı söyleyen bu zındıklar, 19 Ocak tarihli nüsha- 


da eski bir din görevlisi olduğumu söylemekten utanmıyorlar. Lak Oo hukuk 


okumuş bir kimse olarak mı, ben din görevliliği yapmışım?(!)... 
Yine 23 Temmuz 1986 tarihli nüshada benim Avrupa Milli Görüş Teşkilâtı Başkanı olduğumu söyleyen bu zavallılar, 


Türkiye i i, Pürklerindiz 


19 9 Ocak 1089 Kaan 


19 Ocak 1989 tarihli nüshada 
“Kadiriler o tarikatı (o lideri” bulunduğumu 
Bunların hangisi doğru?!... Daha ne söyleyeyim ve hangisine cevap vereyim?... Meşhur sözdür, “yalan söyleyen bari unutkan olmamalıdır!” 

Dün söylediğini bugün tekzip eden bu yahudi-mason güdümlüler bu kadar yalanı herhalde okuyucu kaybetmek tehlikesi- ne aldırış etmeksizin sebepsiz yere yazmıyorlar. 1970'li yıllarda Avrupa'daki o satışları odüşük olduğundan, Oo konferanslarıma geniş kalabalıkların resimleriyle tam sayfa halinde yer verdikleri- ni ne de çabuk unutmuş bulunuyorlar. O zaman konferansıma gelen gurbetçi vatandaşlarımızın kendi resimlerinin dercedilmiş 


olmasından doğan bir alâkayla bana yarım sayfa bazan tüm sayfa yer vermiş bulunan bu mâhud gazetenin bugün tiraj ihtiyacı mı kalmamıştır? Ne gezer! Menfaatine rağmen müslümanlara reh- 


söylüyorlar. 


rae 


Dusişler, Buna Mesut Yılmaz, Viyana 

, Tupa iüvenlik ve İşbirliği Koniüransı'nda yaptığı kı nuşgmada, *Bulguristan'daki Tür yaka baskı re” sürüyor” dedi. 


ON 


k azınlığa 


Konu, Mili e ra UU 01 tonları 


© Hürriyet'e açıklamalar yapan çi te en üst düzeyden bir yetkili, 
dışındaki Türkler üzerinde etkili 30 
din dernek bulunduğunu ve: Tür kiye'de uzantıları olduğunu söyledi. 


9 yetkilisinin 
bilgilere gör göre, e sivi pl camiden 15 bini Süleymancı la, Nurcuların 


kontrolü. altında. 


anısına getiri ve uzun uzun İncelendi 


apan devlet yetkili, yurt 
le etkili 800 


nu ve: Tür- 


nu söyledi... 
iin ve i üsiri 61 b 

Süleymancılü gitındn... 


| 11. sayfada 


Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953 


23 Temmuz 1986 tarihli Hürriyet 
Gazetesinin kupürü... 


Aşağıda da 19 Ocak 1989 tarihli Hürriyet... 
Muazzam İslâm mefküresi, kararmış vatan âfâkını aydınlattığı gün, bu dinsizlerin topuyla birden 


hesaplaşacağız! O günde uzak değildir! 


berlik edenleri karalamak için çok büyük bir gâyenin peşinde bulunmak gerekmez mi? Bu ölçüde saçmalıklara yer vermek için ne denli şaşkınlık içinde bulunmak gerektiğini hesap güç değildir. Beni eserlerim, gazetem ve konferanslarım dolayısıyla Türkiye'de de Avrupa'da da miiyonlarca insan tanır. Bu kadar 


La lunduğu bejE, 


e Kediler Te irlendi, AĞ içinde bu- 


i nun f, ya a 
ME) Fransa'da aDiltere. | 


yalan ve tezviratı görünce beni yakinen tanıyan bu adamlar Hürriyet 


gazetenin din düşmanı olduğunu anlatmak için ne söylesem onların şu kendi faaliyeti kadar müessir olamazdı! , 

Bu yalanların bir diğer sebebi de, benim yeniden Türk 


ER 


D7G3GA 
.DM120 


Almanya 


Danimarka ... DKr 750 
Fransa ............ FFr4 Hollanda . 
İngiltere . 


1901.1989 
Donnerstag 
Nr: 1803 © 14731 


Gazetesi oiçin ne * düşünürler?... Herhalde, ben bu. 


Batının ELA © ” 
Atina'yi eği kollama alışkanlığı 


© Son Mersin krizi, Yunanistan ile batablar arasındaki bağların Türkiye- nin önüne, her kertede birer dikenli tel olarak dikileceğini gösterdi. 


Cemalettin Kaplan 


vatandaşlığına alınmam için müracaat etmiş bulunmamdır. Zira ilk yayınları (23 Temmuz 1986) mürâcaatımın hemen akabinde olmuştur. “Videolu Cumhuriyet Düşmanları”? Oo serlevhası O ile verilmiş olan mâhud haberdeki yalanlarla “böyle bir adamı mı vatandaşlığa kabul edeceksiniz??? demek istemiştir. 


m 
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Mısırhoğlu 


WMKara Ses Cemalettin 
Kaplan. Almanya'da. Lib- ya ve İran' dan destek alıyor. BTarikat lideri Kadir Mısırhoğlu'nu, İngilizlerden finanse ediyor. 
BİNakşibendilerin Adıyaman Grubu' nun şeyhi 
Mehmet Reşat Erol'a ise kiliseler parasal destek sağlıyor. uudilerin desteklediği Mill Görüş liderlerinin, sık sık Sovyetler'e de gittikleri belirlendi... 


K 


Şeyh Mehmet 


ile 


eşat Erol 


Bu yılın Ocak ayında Özal'ın; 

«— Vatandaşlıktan oçıkarılanları biz çıkarmadık, bu iş askeri hükümet zamanında oldu. 
Haksız olarak vatandaşlıktan çıkarılanlar varsa müracaat etsinler» demesi üzerine mürâcaatımı yeniledim. Bunun üzerine benzer yalanlarla yeniden bana hücuma geçtiler. Sebep aynıdır. Ben mürâcaatımda ispat ettim ki, vatandaşlıktan çıkarılma kanunsuzdur. Zirâ dönmeye dâvet edildiğim zaman, İngiltere'de hastahânede yatıyordum. Adım atacak halim yoktu. Resmi makamlara mürâcaat ederek, mehil istedim. 
Rahatsızlığımı gösteren rapor gönderdim. Bunlar hiç kaale alınmadı. «Bu durumda yapılan muâmele kanunsuzdur, düzeltilmesi gerekir» dedim. Böylece yeniden vatandaşlığa alınmama ve kanüni bir mâni bulunmadığını görenler, ayrı tezviratı tekrarlamak ve iki yayın arasında sadece bir kaç tanesini işaret ettiğimiz mübâyenetlere (ayrılıklara) yer vermek gülünçlüğüne sürüklenmekten nefislerini men edemedi- 


ler. 


Ne demeli, it ürür, kervan yürür!... 

Türk olmak müslümanlıktan sonra bana Cenab-ı Hak'kın bir mevhibesidir, o bazı kimselerin ihsanı değildir ki; böyle hot be hot geriye alınabilsin! Muazzam İslâm mefküresi, kararmış 


“ vatan âfâkını aydınlattığı gün, 


bu dinsizlerin topuyla birden hesaplaşacağız! O gün de uzak değildir! | 


| 
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BİZ 


YOK KEN 
VEFAT 


“7 | 


— MANASTIRLI 
SÜLEYMAN (UYANIK) 
HOCAEFENDİ 


SKİLERİN tabiriyle “*Sâhibuseyf-u vel kalem” ya- 

Bi) “ni hem kılıç ve hem de ka-İem sahibi olan müstesna âlimlerden biri olan Manastırlı Süleyman Hocaefendi mes'ud bir tesâdüfle üniversite tâa, talebeliğimizden, vatandan ayrılışımıza kadar takriben yirmibeş sene beraberliğimiz olan müstesnâ bir şahsiyyetti. İlmi dirayeti kadar 


goslavya'nın Manastır Şehri'nde doğmuş ve tahsilini orada yapmış olan Hocaefendi fâtih ecdâdımızın şâyan-ı şükran himmet ve hizmetlerinin'âdeta canlı bir şahidi idi. 

Avrupa toprağına İslâm şerefini ulaştıran Osmanlılar'ın kurdukları en mühim ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Manastır (o havâlisinden Din-i 


yaşadığımız hâdiseleri anlamak- ta ve islâmi ölçüler muvâcehesin- de (önünde) tahlil etmekte mü- 


Manastırlı Süleyman Hoca Kimdi? 


1910 tarihinde Yugoslavya'nın Manastır Kasabası'nda Dünya'ya gelen Süleyman Uyanık fahsiline Hacı Salih Efendi İkmektebinde başladı. Orta ve fise tahsilini “Alimpikeva “ismiyle yâd olunan gece mektebinde ikmâl etti. 
Aynı zamanda lise tahsilini çalışırken Medrese tahsilini de Manastır Medrese-i Atik müderrisin-i kiramından merhum Mehmed Efendi ve Hac Mehmed Ali, Manastır Müftüsü Kırçovalı Mehmed Efendi "erden ders alıp me'zun olan merhum bu defa pederinden okumaya başladı. Vefaatından sonra Hasan Baba Dergâhı Posinişini Nakşibendi Şeyhi İsmail Hakkı ile Sabri İbrahim Efendi'/erden okudu. 

Buna ilâveten Kuran-ı Kerim ve tecvidi Kadı İshak Camii İmamı Abdolkadir Efendi i/e Kudku Halil Efendi'lerde okudu. Aynı zamanda müderrisin-i kiramdan İzzet Efendi'den ““Fârisi” dersi aldı. 

Manastır'da Medrese-i Atik'den mez'un Müderris Sabri İbrahim Efendi'de 18 sene okuduktan sonra Müftü Naili Efendi ile yukarıda belirtilen zevâtın huzurunda imtihana tâbi tutularak icözetnâme aldı. 
Muhtariyet-i diyniye verildiği esnada Sarayevo'da Ru'us imtihanı açılarak bilumum medrese tahsili görenler dâvet olunarak imtihana tâbi tutuldu. 
Şeriat hâkimleri ve Belgrat Meârif Vekâleti tarafından resmi medrese tahsili muâdili olarak icâzetnamesi tasdik olunduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Genel Kurmay Başkanlığı'na bildirilip Niş Kasabası'nda askeri mektebe dâvet olunarak bir müddet askeri eğitimden sonra mülâzım rütbesiyle orduya katıldı. 

1922'de KNAJEVAÇ ismiyle yâd olunan 14. alaya vazifelendirilen Süleyman Uyanık daha sonra yüzbaşılık rütbesine terfi ettirildi. 

2 Nisan 1941 de Almanlar Yugoslavya'ya ilân-ı harb ettikten sonra 
Yugoslav Kral orduları dağılınca asayişi te'min için Makedonya'ya Bulgar ordularını getirmesiyle Türk düşmanı olan Bulgarlar müslümanlara zulüm etmekten geri kalmayınca mücadeleye başladı. Antikomünisi propaganda yapmak, komünistlere karşı silahlı çete harbi icra etmek ve bazı din âlimlerine Kuran-ı Kerim'de örtünme ile ilgili âyet olmadığı yolunda fetvalar imizalattırılmasına isyan ve itiraz eden Süleyman Uyanık hakkında Yusos- 
“lav Hükümeti'ne karşı gelmekten dolayı idam talebiyle dâvâ açıldı. Sonunda kendisine toplam 18 ayı hücre olmak üzere 6.5 sene hapis cezası 

çektirildi ve çeşitli işkencelere maruz bırakıldı. 1952 de tahliye edilip 2 sene e göz hapsinde bulunduruldu. 1954 senesinde İstanbul'a gelmesine müsaâde edildi. İstanbul Müftülüğü Vilâyet murakıplığı ve müftü vekilliği yaptı, 
1975 de emekli, 5 a yrildı. Bu esnada bir 9 Ma şii ders vermekle meşuul 


Mübir-i İslâm-ı yaymak ve O'nu irşad yoluyla muhâfaza etmek maksadıyla yetişmiş bulunan bu stesna bir kabiliyeti vardı. Yu- mübârek ilim adamı daha sonra 


hafızalarında 


müslümanlarının 


Yugoslavya çileli kaderi dolayısıyla fiili mücâdeleye atılmış ve ““Yücel Teşki- 


lâW”'nda silâhlı omücâdeleye katılarak hapis, sürgün ve işkence nevinden her türlü zulme mâruz kalmak ve bütün bu çilelere rağmen asla tâvize yanaşmamak gibi müstesna bir cihadın son mümessillerinden biriydi. Gâileli 1940'lı yıllarda Yugoslavya'yı ele geçirmek azmiyle savaşan komünist çetelerine karşı yıllarca Oo kahramanca dövüşmüş ve kitlenin umümi kaderi icabı sonunda mağlub olarak ömrünün altıbuçuk yılını hapishânelerde geçirmiştir. 

Süleyman Hoca'nın bu mücâdelelerde elde ettiği tecrübe ve bilgiler İslâm Dâvâsı'na bezl-i himmet edecek her genç için istifade kaynağı olacak derecede zengindi. Biri çıkıp bunları yazmalı ve Hoca'nın mücâhid şahsiyyetini gelecek nesillere bir ibret ve iftihar kaynağı olmak üzere nakletmeliydi. Heyhat!... 

Süleyman Hoca'nın derin tevâzuu ve mahviyetkâr tavrı sebebiyle Oo maceralı (o hayatının tamamını bir yakınına anlatmış olacağını sanmıyoruz. Buna dâir tafsilât bizim gibi yakınlarının kopuk (o kopuk parçalar halindedir. Merhum komünistlerin sıkıştırması üzerine çarşaf giyerek kadın kılığında kaçışını anlattıktan sonra derdi ki: 

«—Hazret, senin gibi bir adamın evi iki kapılı olmalıdır. 
Birinden baskına geldiklerinde diğerinden kaçabilmelisin! Gaye hapse girmek değil, hizmet etmek ve postu düşmana pahalıya mal etmektir!...» 


' 


Bu ve buna benzer sözleri 


dinlediğimiz zaman Hoca Efendi'nin yaşadığı çileli mâceranın tesirinden kurtulamamış bir veh- 


“tarih ve 


1 Nisan 1989-24 Şaban 1409 


hâm (çok vehimli) olduğuna hükmederdim. Zaman geldi bu muhterem (Hoca Efendi'nin nasihatlarını acı acı hatırlamak mecburiyetinde kaldım. Zira yaşadığımız devir Türkiye'sinde böyle Oo mecburiyetler (oolmaz sanıyordum!... 

Sebil'imizin 15 Mayıs 1980 
226-227 o sayılı nüshasında Yugoslav diktatörü Tito'nun ölümü dolayısıyla verdiğimiz uzun ve şayan-ı dikkat tâfsilat bu muhterem Hoca efendinin anlattıklarına dayanıyordu. Orada söylenildiğine göre Tito takma adıyla çetecilik eden Hırvat asıllı Josef 1943 te müslümanlarca öldürülmüştü. O'nun yerini aynı adla yahudi asıllı Leon Lebedev yoldaş almıştı ki; bu ikinci Tito adıyla Oo bildiğimiz şahıstı. 
Hoca'nın bu sahte Tito hakkında verdiği bilgi son derece calib-i dikkat idi. Hoca Efendi bu mevzuuda diyordu ki; 


GERÇEK TİTO 

“Gerçek Tito aslen 
Hırvat'tı. Hakiki ismi Josef Broz idi. Küçük bir Yugoslav şehrinde bir Hırvat âilenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Tito kendisinin takma adıydı. Bu beynelmilel gizli bir tedhiş hareketinin orjinal isminin baş harflerinden teşekkül etmekteydi. “Tayan” Sırpça gizli demektir. Tito kelimesinin birinci harfi bu kelime- den alınmıştır. 
““İnternasyonale”” © beynelmilel demektir ki, kelimenin ikinci harfi de bundan alınmıştır. *“Terörist? malüm bir kelimedir. 
“Tito” kelimesinin üçüncü harfi bundan alınmıştır. ““Organizasyone” de malüm bir kelimedir. İslâm düşmanlarının Türk diline karşı icra eylediği süikasd sebebiyle bu gâvur kelimeleri maalesef birer birer Türkçemize 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malolmuştur. 

Josef Broz Alman li sırasında Yugoslavya'da başgösteren karışıklıklardan istifade ederek bu ülkeyi komünizme rametmeye çalışan çete harekâtının başındaydı. Lâkin müslümanlar da varlıklarını ko- 


ruyabilmek için aynı şekilde bir 


teşkilât kurmuş ve mücadeleye katılmışlardı. o Bunların o asıl düşmanları hangi milletten olursa olsun komünizm hesabına çalışanlardı. Türk teşkilâtının adı “Karael””di. Bu silahlı bir mücadele içindeydi. 1943 yılında Karadağ'da Türk Karael Teşkilatı'na (mensup çeteler ““Gusinya”” denilen yerden komünist çetecileri sıkıştırmış ve onlara pek büyük bir kayıp verdirmişlerdi. Bu çarpışmalarda komünist militanların bir numaralı lideri ve Tito takma 


'adını taşıyan şahıs da gebermişti. 
Bu süretle başsız kalan komünistler kendilerine bir başka lider. 


bulmakta gecikmediler. O güne kadar Tito takma adıyla meşhur olmuş bulunan liderlerinin, vurulduğu hususundaki hahğri 


de ketmettiler. Bu süretle 


Sayfa 11 


taraftarlarının mâneviyatlarının 


sarsılmasını önlemek maksadını 


güdüyorlardı. Komünistler başbaşa vererek harekâta bir lider aradılar ve asıl adı Leon Lebedev olan ve kendisini Ukrayna Yahudilerinden iken beynelmilel komünist propaganda teşkilatında çalışmış ve bu vazife ile İstanbul'un Kısıklı semtinde ikâmet ederek dört yıl müddetle Ruslar hesabına casusluk vazifesi görmüş olan bugünkü sahte Tito hareketin başına geçirilmişti. Hakiki Tito'nun bir elinin küçük parmağı yoktu. Bunun dışında tip olarak birbirleri- ne az çok benziyorlardı. Lâkin Tito'ya âiddir diye ortaya konan resimlerin 1943 yılından evvelkileri ile sonrakileri arasında dikkatli oObir insanın o kolayca farkedebileceği aykırılıklar mevcuddur.” 


Böyle yakası açılmadık birçok bilgi ve hatıra sahibi olan Süleyman Hoca'da bizim vatandan ayrılışımızdan sonra | Şubat 
1987 de İstanbul'da Hak'ka yürüdü. Mevla rahmet e ve mekânı cennet ola!... 
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» Ortaklarımızdan bazıları fabrika bahçesindeki bir toplantıda (Ön sırada sağdan ikinci gözlüklü, yazarlarımızdan BAYRAM YILMAZ) 


ÖMER ERKAYA 
(Stuttgart) 


MASHAR TÜRKMEN 
(Giresun) 


AHMED ERKAYA 
(Stuttgart) . 


AHMED ŞENGÜL 
(Oberursel) 


İSLÂM DAVASININ YALIN KILICI SEBİL 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O'nun yaşamasını istiyorsan 


Abone ol, abone bul! 1 
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TIMARHANEDE 


İLK İFTAR 
-İi- 


akşam iftar o vaktinin girmesine beş dakika kalarak sofram ekmek de 


“dahil olmak üzere tamamlanmış 


oluyordu. Bir kısım insanlar oruçlu olduklarından aynı anda yemeğe başlamış bulunmaktaydılar. Diğer bir kısmı ise ya daha evvel yemişler, veyahud da bilâhere yemek üzere geziniyor veya boş taburelerde oturuyorlardı. 
Yemek yerken karşımda dikilen bir gencin gözleri bana hiç de yabancı gelmedi. Hem yemek yemekte ve hem de “Acaba bu, benim eski bir tanıdığım mı?!” diye düşünmekteyken o bana yaklaştı ve: 

«—Ağabey beni tanımadın mı?!» diye sordu. 

«—Hayır! Gözüm seni biraz ısırıyor ama tanıyamadım.» dedim. 

«— Nasıl tanıyamazsın ağabey, ben Talha!» 

«— Hangi Talha?» 

«—Senin komşun Mustafa Hoca'nın oğlu Talha.» 

Derhal hatırladım. Lâkin delikanlının tanınacak hali yoktu. Saçları sıfır numara makinaya vurulmuş, yüzü yara bere, morarmışlık içinde, üstü başı yırtık pırtık, perişan bir durumdaydı. Tanınacak bir hali yoktu. Talha'nın babası Mustafa 


Hoca Serencebey Yokuşunda * 


küçücük bir câminin imamıydı. 
Sakallarının seyrekliğinden dolayı muhitte “Köse İmam” lâkabıyla tanınırdı. Mahallenin bütün dindar insanları ile yakın sosyal alâkası vardı. Benim çocuklarımı okutmak için de, 


hergün belli saatlerde evimize gelirdi. Evimiz câminin elli metre yukarısında Mazhar Paşa Sokağı'ndaydı. Köse İmam'ın dava şuuru da mükemmel olduğundan bana karşı husüsi bir alâkası mevcuttu. Başka bir vesile ile anlatacağımız üzere bir defasında evimiz askeri makam- 


larca aranırken, sokak başları, 


süngülü askerlerle kesilmiş mahalleye kuş uçurtulmaz bir durumda idi. Hoca bu esnâda minâreye çıkmış evimizin balkonuyla karşı karşıya olan minâreden saatlerce Âyetelkürsi okumuş ve evimize doğru üflemişti. Hatta bazı mühim vesikaları Eskişehir hapsimden evvel, O'nun camiin- de emin bir yere gizlemiştim ki; benim gurbet maceram başladıktan sonra vefaat haberini aldığım bu inançlı insanın bunları ne yapmış olduğundan hâlâ haberdar değilim. 

Cenab-ı Hak her mü'min kulunu mutlaka bir iptilaya mâruz kılar ve onu kendisine yalvarttırır. Köse İmam'ında iptilası oğlu Talha idi. Böyle imanlı bir insanın oğlu olmaya 


“lâyık bir hâli yoktu. Beşiktaş'ın 


esrarkeşleri ile arkadaş olmuş ve Hocayı defalarca tahammülfersâ bir sürette üzmüştü. Bazan söz verir, artık uslandım der, bana bir araba alın, nâmusumla yaşayacğım der, Hoca fukara adam, gelir benim gibi bir iki derdini Oo açabileceği (oadama yalvarır, biraz yardım toplar O'na bir araba alır, fakat Talha'nın bu kararı onbeş gün sürmez, arabayı satıp kumara 


verir ve esrarkeşlerin yanına dö- . 


ner. Talha henüz bozulmadan evvel bazı mesleklerde çalışmıştı, buna istinaden gelir ve meselâ: «—Bana âlet, edevat alın tesisatçılık yapacağım”? der, dürüst olacağına söz verir. Hoca Efendi aynı yollardan bunu yapar, lâkin Talha yine üç beş gün sonra sapıtırdı. Bu mâceralarının çoğunun içinde bulunmuştum. 


Talha'yı ve âilesini yakinen . tanıyordum. Kendisine Sağmalcılar (oCezâevi'nde ne 


aradığını sordum. Anlattığına göre bir amerikalının arabasını çalmış, Kaza yapmış, yaralı vaziyette hastahanede yatmış sonra Bakırköy Akıl Hastahanesi'ne gönderilmiş, saçları sıfır numaraya vurulmuş, poliste dövülmüş, babası artık gına getirip alâkadar olmadığından aç bi ilâç kalmış. 

Kendisine sordum: 

«—Karnın aç mı?» 

«—Hem nasıl?! Üç günden beri mideme sudan başka birşey girmiş değil!» dedi. 

Sahur için ayırdığım yemeği ve pidelerden birini O'na verdim. Aman Allah'ım o nasıl yemek yiyişti. Günlerce aç kalmış bir kimseyle karşılaşmamış olanlara Otarifi Oimkânsız O bir manzaraydı bu. Yemekten sonra 
kendisine bir paket sigara ile 50 
Türk Lirası verdim. O da bana cemile olmak üzere koğuşta eski olduğu için sahiplenebildiği üst kattan yataksız ranzasını ikram etti. Böylece betondan yatmaktan kurtulabildim. 


w 


-HAKİKAT TELL 


casus dolu olduğunu bildiğimden ve bana iyilik etmiş olan bu genci müşkül Ovaziyete (düşürmek istemediğimden böyle yaptım. 
Sırası (o gelmişken, oaziz okuyucularıma Talha'nın hikâyesinin devamını da arzetmek isterim. Zaman geldi ben Sağmalcılar Cezâevi'nden, Bakırköy Akıl Hastanesi'ne, oradan Cerrahpaşa Psikiyatri Kliniği'ne naklonundum. Oradan 1974 Mayısı'nda çıkmış olan Umümi affa istinaden tahliye edildim. Cağaloğlu'ndaki yazıhanemden Beylerbeyi'ne Boğazköprüsünden gidip gelirdim. Arada bir Hamidiye Câmii Şerifi'nin avlusundaki çeşmeden Hamidiye Menba Suyu doldururuz, diye arabamıza boş bidon koyardık. Sanırım Talha ile hapishânede karşılaşmamızdan sonraki ilk ramazandı. Bir gün su almak üzere mezkür Câmie uğradık. Vakit ikindi üzeri idi. 
İftara yetişelim diye yazıhâneden erkenden çıkmıştık. Şoförüm boş bidonları alarak avludaki çeşmenin başına gitti. Ben de hava almak maksadıyla arabadan dışarıya çıktım. Bir de ne göreyim!... Bizim Talha Câmiin duvarına yaslanmış, ramazan günü elinde sigara, başında eski bir fötr şapka çeşmeden su dolduranları seyrediyor. Görmemezlikten geldim. Fakat göz ucuyla kendisini takip ediyordum. Önce sigarayı telâşla yere atıp üstüne bastı. Sonra başındaki şapkayı çıkarıp 


arkasına sakladı. Çünkü câmie 


4 


ÂLLIĞI- 


Yalnız büyük salonlar değil, köy kahveleri de bizim hizmet sahamızdır. İşte onlardan birinde .ihtiyarlar sözlerimizde kendi ruhlarının aksini bularak ferahlıyorlar!.. 

O vatan bucaklarına yine koşacağımız günler uzak değil, in- 


şallah!... 


İftardan sonra pideleri 


getirmiş olan Yüksek İslâm'lı 


genç beni gelip aldı ve hapishâne dâhilindeki câmide birlikte terâ- 


vih kıldık. Israrlarına rağmen 'va'az etmedim. Böyle yerlerin 


doğru yürümekte olduğumdan göz göze geleceğimizi kestirmişti. 
Mübârek Ramazan günü câmi avlusunda bir imam çocuğunun şu durumuna kızmamak kaabil 


değildi. Lâkin Talha'yı bildiğim 


| 
i 
| 
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için hiç bir şeyin varmamış gibi davranmaya karar verdim. Selâmlaştık. Tatlı sözlerle hatırını sordum, babasına selâm söyledim ve usulca debine yüz türk lirası soktum. 
Ramazanın ortalarıydı. 

Bayramdan onbeş yirmi gün sonra Beşiktaş'ta Kayınvalidemi ziyarete (| giderken yolda Talha'nın babası Köse İmam'a rastladım. Adamcağız heyecan ve gözyaşlarıyla bana aşırı iltifatlarla teşekkür ediyor ve 

«—Allah senden razı olsun!...» diyordu. 

«—Nedir, ne oldu?» dedim. 

Anlattığına göre Talha Ramazan günü Hamidiye Câmii Şerifinin avlusunda kendisiyle çirkin bir vaziyette karşılaşmış olmama rağmen, O'na hüsnü muamele etmiş olmamdan ve üstelik ona harçlık vermemden fevkalâde duygulanmış. O gün ben ayrıldıktan sonra eve gitmiş, anasına su kaynattırıp gusletmiş, o akşam belki de yıllardan beri ilk terâvih namazı kılmış, müezzinlik yapmış. Ramazanın son onbeş gününü gerçek bir mü'min olarak geçirmiş. 

«—Bu müslümanlık ne güzel bir dinmiş ki; insanları bu kadar olgun yapabiliyor. Kadir ağabey Ramazan günü pekâla elimdeki sigarayı da başımdaki şapkayı da görmüştü. Lâkin görmemezlikten gelerek, bana hem tatlı sözler söylemesi ve hem de harçlık vermesi sebebiyle şoke oldum, insanlığımdan utandım, ben de böyle müslüman olmak istiyorum!...» demiş. 

Hakikaten emrettiği oOyola da girmiş, Allah'ın emâneti olan vücüduna karşı daha evvel yaptığı zehirleme ihânetlerinin neticesi olarak Bayramın ikinci günü fücceten 


ölmüş!... 

Köse İmam: 

«—Oğlum senin sayende ömrünün son onbeş gününü müslüman olarak (geçirmek 


bahtiyarlığıyla vefaat etti!...» diyor ve ağlıyordu. 

Talha'nın hikâyesi bu kadar... Gelelim Sağmalcılar Cezâevindeki mâcerâya: 

Pazartesi günü sabahleyin sağa sola sevk edilecekler arasında benim de ismim okunduğu vakit çok erkendi. 
Arkadaşlarım daha önce idâre ile mutâbık kalmışlar, saat dokuzda gelecekler, ve biz beraberimize Jandarmayı da alarak husüsi otomobille Bakırköye gidecek- 


tik. Lâkin onların gelme saatin- 


den bir iki saat evvel bizi kamyonel o bozması oObir o cezâevi arabasına tıktılar. Gardiyanlara 


farkına N 


İslâm'ın. 


söz anlatmak kaabil değildi. Sol bileğimi bir başka mahkümun sağ bileği ile zincirlemiş ve zinciri kirli bir asma kilitle kapatmışlardı. Bu mahküm kir 


'pas içindeydi. Göğsündeki kıllar 


koyunların arka bacakları üzerindeki kazurat birikintilerini 


'hatırlatıyordu. Belki yıllardan 


beri vücüdu su görmemişti. Kokusuna tahammül etmek imkânsızdı. Bu hal önce nefsime ağır geldi. İsyan ve itiraz etmek istedim. Sonra düşündüm kioda nihayçi insandır. Meğer sonradan abi göre, balta ile dört kişiyi öldürmüş azılı bir kaatil ve şiddetli bir akıl hastasıymış. Cinâyetlerinden haberi bile yoktu. 

«—Zâlim nefsim!...» dedim. «Bu ders sana lâzımdır. Kır kibr-ü azametini» 

Sonra bu durumdan âdeta zevk aldım, duygulandım ve Eskişehir Cezâevi'ne virdim olan lâfza-yı celâle başladım. Böyle şeyler cezâevlerinde veya cezâevi arabalarında hoş görülmez. Lâ teşbih velâ temsil şarkı söylemek gibi okabul (edilir. İnsana susmasını ihtar ederler. Böyle vak'alarla da karşılaşmışımdır. 
Lâkin o anda gelecek ihları düşünecek halde değildim. 

«—Allah! Allah! Allah! Allah!» derken başımdaki Jandarma: 

«—Ağabey o sen Kadir Mısıroğlu değil misin?» diye bir sual ile virdimi kesti. 

«— Evet, sen beni nerden tanıyorsun!?...» 

«—Ben Akçaabatlıyım!... 
Sizi beş-altı sene evvel Akçabat'ta Uzun Ali'nin Kahvesinde (dinlemiştim. Oo İsmim Cemil.» dedi. 

© Cemile tanıştık. Sonradan Cerrahpaşa'da yanımda uzun müddet muhâfız olarak da kalmıştı. 

Cezâevi arabası önce bir-iki değişik hastahâneye uğradı sonra Bakırköy'e geldi. Bakırköy'de beni ve sol bileğime zincirlenmiş olan dört cinâyetin kaatilini biraktılar. Bizi oradan başka bir jandarma alarak “Adli Koğuş”un kalemine getirdi. Adli Koğuş 13 numara ile anılıyordu. 
Bakırköy Akıl Hastahânesi'nin aslı Reşâdiye Kışlasıdır. Sultan Reşad tarafından yaptırılmıştır. 
13 Numaralı koğuş ise, etrafı kale duvarı gibi çevrili ağır bir demir kapı ile girilen bir bahçenin ortasında kurulmuş, eski bir bi- na idi. Binaya beş altı basamak merdiven ile çıkılıyordu. Merdiven yüksekliği kadar bodrum katın toprak üzerinde bir irtifal vardı. Akıl hastaları bu yüksek 


duvarlarla çevrili bahçede gezinir, birbiriyle içerden irtibatlı geniş salonlar durumundaki üç- dört koğuşta yatarlardı. 

Ben oraya götürüldüğüm zaman, takriben burada dört yüz elli hasta vardı. Bunların en az üçyüzü anadan doğma çıplaktı. 


Giyinik olanlarsa tiril bir atletle : 


futbolcuların kısa bacak donları 


kadar yine tirilden dikilmiş bir ' 


don giyerlerdi. Yaz kış giyimleri bundan ibâretti. Çoğu cinâyet işlemiş veya işleme ihtimali olan hastalardı. Onbir tane mubassır denilen hademe ve bir başmubassırla idâre olunuyorlardı. 
Koğuşun bir tek doktoru vardı. 
Bu kadar hastanın hangisi ile 


'alâkadar olacaktı!... Günde üç- 


dört kişi tavuk gibi ölür ve bir yatak çarşafına sarılarak alınıp götürülürdü. Hastaların ekseriyatı otuz yaşın altında gençlerdi. . 

Bodrum katında direkler vardı. Koğuş bu direkler üzerine oturtulmuştu. Hastalar bu dire-| kler etrafında değirmen taşı gibi saatlece dönerlerdi. Nasıl da yorulmaz ve başları dönmezdi! 
Arslan kafesi gibi demirden yapılmış cezâ yerleri vardı. 
Bunların kapısını açık bulan hastalar, irâdi olarak da girip bunların içine yatarlardı. Ama ne yatış... Oo Eminönündeki balıkçıların tablalarındaki balıklara benzerlerdi veya dağınık (o serpiştirimiş (o kibrit 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çöpleri gibi birinin başı öbürünün altında, diğerinin bacağı, öbürünün göğsünde,...ilh... 


Adli Koğuş'un kalemi bu bi-, 


na dahilinde duvarların dışındaki ana binadaydı. Orada kayıt yaptırırken hastanın üstündeki başındaki elbiseleri kayda geçiyorlardı. Sonra koğuşa gidince kendisine bir tiril don ve atlet verirler, bunları giyen hastanın üstünüzdeki elbiseleri bir torbaya doldurarak idareye teslim ederlerdi. Üzerine isim yerine bir numara yazarlardı. Eğer buradan çıkmak nasib olursa (1...) bu torbayı hastaya geri iade ederler, O da elbiselerini giyip insanlara karışabilirlerdi! Yatmak kaydıyla kaleme getirilmiş olan herkes o andan itibaren artık herkes tarafından deli sayılır, en ciddi ve doğru bir söz de söylese 'kaale alınmazdı. Çünkü akıl hastaları oObazan mâkul de konuşabilirler. - Bu O sebeple Bakırköy'e geldiğime dâir bilgi vermek üzere beni almak için Sağmalcılar'a (o gelecek (oolan arkadaşlara haber vermek üzere kısa bir telefon görüşmesi yapmak husüsundaki ısrarlarıma aldırış eden olmadı. Demek ki artık resmen deli sayılıyordüm? 
Bundan sonra gördüğüm muamele hep bu olacaktı! 


DEVAMI VAR 


Sini 


e Medine bahçelerinin hurması şimdi paketlenmiş 


olarak Almanya'da! 


» 200 gr.'lık ve yarım kiloluk paketler halinde. 


TOPTAN SATIŞ FİATI: 6.-DMİ İSTEME ADRESİ: Mısıroğlu GmbH 


Albusstr.26-32 
6000 Frankfurt/M-1 
Tel: 069 / 287769 


Zi 


Am Fleckenberg - 9 
6250 Limburg 
Tel: 06431 / 54280 - 54233 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ŞİMDİ DE ALMAN BASINI 


ÖLN Etzelstr. 222-226 da kâin dört 

“blok, 224 dâirenin tarafımızdan satın 

alındığı ve vatandaşlarımıza kat mülkiyetine çevrilerek satılmak istendiği husüsunu evvelce muhterem okuyucularımıza duyurmuştuk. Başyazarımız ellibeş yıllık tertemiz ve İslâm uğruna mücadelelerle geçen hayatı boyunca kazandığı itimat ve teveccühe istinaden sevenlerinden karz-ı hasen süretiyle toplayabildiği meblağlarla giriştiği bu teşebbüs, bir kısım mahalli Alman gazeteleri- ni tedirgin etti. Bir türkün Almanya gibi bir yerde hem de yerinden yurdundan olmuş bir muhâcirken, nasıl olup da böyle bir mülkü satın alabildiğini izah etmekte güçlük çeken bazı gazeteciler, resmi makamları aleyhimize kışkırtmak maksadıyla yakıştırmadık iftira bırakmadılar. Güyâ biz burasını fanatik bir İslâmi centrum yapacakmışız... , Orada küçük bir Osmanlı Devleti kuracakmışız?! 
Binaları sur içine alıp kapıya eli kılıçlı bir yeniçeri koyacakmışız! İslâm Hilâfeti'ni kuracakmışız!... ilh... Hâle bakın! 

. Bazı Alman gazetecilerin muhayyilesi, bizimi mâhud yahudi güdümlü Hürriyet Gazetesi'nden de genişmiş. Demek ki; Osmanlı Devleti'ni kurmak, Hilâfet'i geri getirmek bu 


“kadar kolaymış! İnsan buna inansa: 


«—Hadi müslümanlar ne duruyorsunuz?!...» diyesi gelir. Lâkin haber başyazarımız hakkında olduğu halde içine Cemaleddin Kaplan'ın resminin konulması süretiyle su yüzüne çıkmış olan tezviratın asıl 


maksadı belli olmaktadır. Bu bakımdan ce- 


Hakikat şu ki Almanya'da âileleri ev sahibi yapmak ve çocuk sayısını artırmak maksadıyla çeşitli yardımlarla 


“mek makamında rey. “kullanmıştır; Bu hissiyatı. iplerini! vi 

ve; tecrübe edilmiş Demirel'den ziyade Erdal İnönü'ye Bunun birincisi i ü'nün henüz denenmemiş ve meçhül olması, ikincisi de 


yaramasının iki sebebi vardır. 


ce ö nü ü 


eçimlerin asık” ehemmiyetli aydettiği terakkidır. Şimdi ek kadar mevcud 


ll “gösterebilmiştir . 
k mevkiinde bulunan birisi olunca, onu raki-: » Hiyerek, belli e elimiştiri; Muvafakat için 


gerçekleştirilen teşviklere dair kanun iki 


yıldan beri yabancılara da teşmil edilmiş olduğu halde, bundan milyonlarca Türk'ün haberi yoktur. Kira gibi basit bir taksitle sekiz-on sene zarfında ev sahibi olmak imkânından istifade ederek Avrupa'daki genç Türklerin ev sahibi olmalarını sağlamak ve bu süretle babalarının yaptığı hatayı tekrarlayarak milyarlarca mark kira bedelini ziyan etmemeleri hususunda kendilerine rehberlik etmek gibi bir yolu açmak istiyoruz. Köln bBitzelstr. sadece bir başlangıçtır! Bunu Cenab-ı Hak'kın lütuf ve keremiyle başka hamleler takip edecek ve 


Türkler Almanya'da ödeyegeldikleri kira ile . 


bir ev sahibi olarak hukuki ve maddi bir çok menfaate mazhar olacaktır. Elverir ki bunun için gerekli maddi imkânlara sahip olabilelim!.....Türk (!) ve Alman tezviratçılar hoşlanmasalar da.... 

vaba bile değmez olduğu halde biz yine de 14 
Mart tarihli Alman gazetelerinde yer alan bu 


palavraları cevaplandırmak maksadıyla adı. 


geçen binalarda 18 Mart'ta bir basın toplantısı yaparak gerçeği kendilerine naklettik. İştirak eden bütün gazeteciler yanlış yazdıklarını itiraf etmek mecburiyetinde kaldıkları halde, bu yanlışları düzeltmek mahiyetinde ciddi bir beyanda bulunmayıp basın toplantımızdan muğlak birkaç cümle ile bahsetmek süretiyle işi geçiştirmekten geri kalmadılar. 

Hatta bunlardan biri yeni yeni tezviratlarla havayı biraz daha bulandırmaktan bile çekinmedi. Eh ne demeli? Mademki yabancıyız, bu hormaldir. Fakat aceba hücumların tek sebebi yabancılığımız mı? 
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Hayır, bir de binaların yeni sahibi olan başyazarımızın şahsiyyet ve fikirleri. Bunları 


e fi gemi a İk ayla 


nda sein İp. 


KLOSBEN termal Cemal Küpler 


renksiz veya hayat üslübu itibarıyla almanlaşmış bir Türk alsaydı, vaki iftiraların hiçbiri (o yapılmayacaktı. Bunu (Basın 


toplantısında bir Türk gazetecesi olan Nokta Dergisinden Nil Hanım şu sualiyle tebâruz ettirmiş oldu: 
—““Türkiyede fikirleriniz yüzünden takibata uğrayıp, hapislerde yattınız. Sonunda bu sebeple vatanınızdan oldunuz, hür bir memleket olan Almanya'da da yine fikirleriniz yüzünden sırf ticari bir iş içinde bile töhmet altında tutulmanızı nasıl karşılıyorsunuz!...” 

Buna verdiğimiz cevap Alman gazetecilerin yüzünü kızartmış olmalıydı. 
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W)İR Obakıma talihli 
> müslümanlarız ki; zama- 
EM nımızda bir hayli terakki “imiş bulunan müspet ilimler her geçen gün yeni bir buluşla Kur'ani hakikatleri teyid etmekte ve bizler böylece imanımızın zevkine daha fazla ermekteyiz. 
Geçen yüzyılda müsbet ilim adına konuşan ve yazanlar, materyalist ve dinsiz telâkileri desteklerken oObugün İslâm yeni keşiflerle teeyyüd etmekte ve di- nin metafizik (fizikötesi) hakikatleri daha kolay kavranılır bir hale gelmiş bulunmaktadır. Bu yeni keşif ve görüşlerin sahipleri keşfettikleri hakikatler için bir de Kur'an-ı Kerim'in muhteşem muhtevasına bakmak zahmetine katlanırlarsa vicdânen müslüman Olmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. oOAksi halde 
Kur'an'ın böyle gerçekleri 1400 
yıl © önce haykırmış bulunduğundan habersiz olarak bütün dünyaya yeni (!..) bir gerçek sundukları iddiasıyla ortaya çıkmaktadırlar. 

İlim ve fen terakki ettikçe başta ciddi ansiklopediler olmak üzere fenni bahislere temas eden her OoOoeser Ooeskiyip Oo tekzibe uğramakta ve birtakım düzeltmelerle yeniden basılmak mecbüriyeti (o hasıl (o olmaktayken Kur'an'ın böyle yeni keşiflerle hergün biraz daha berrak bir sürettle (anlaşılıp Oo gençleşmekte bulunması, biz müslümanlar için iftihar kaynağıdır. Ne yazık ki; bu yeni keşiflerin sahipleri müslüman topluluğu yerines Hristiyanlar arasında çıkmaktadır. İhtimal ki; İslâm'ın yeni ve kılıçsız bir fütühata mazhar olmasını temin gibi mesud bir murad-ı ilâhi- ye tahtında tecelli eden şu keyfiyet karşısında bizlere düşen, başkalarının uzun araştırmalar sonucu elde ettiği birtakım fenni gerçeklerle Kur'an'ın mutabakatini » göstermekten 


re A BRIEF HİSTORY OF Tİ- 
ME (ZAMANIN KISACA TA- 
RİHİ) (Bantam Yayınları, 1988, 


ibâret: 
. kalmaktadır. Bu yazımızda sizle- 


198 sayfa 14.95 Sterling) isimli 
eserin tahlilini sunarak böyle bir tecrübeye girişeceğiz. 


#kik 


Cambridge Üniversitesi Lucasian Fizik Profösörü (bir zamanlar Newton'ın taşıdığı bir ünvan) Stephan Hawking'in en son kitabı “A Brief History Of Time” emsali ilmi kitaplar arasında daha önce müşahede edilmemiş büyük bir başarıya ulaştı. Britanya ve Amerika'da 200,000 adetten daha fazla satan kitap, Kâinatın başlangıç ve bitişinin “Neden ve Niçin”ini açıklamak üzere yazılmış. Kitap Einstein'in meşhur Energi-Kütle denklemi E—mc2 den başka hiç bir (o eşitlik Oooolmaması o ile tanınmakta... Zira yayınevi idarecileri her eşitliğin kitabın satışını yarıya indireceği iddiası ile Hawking'i ikaz etmişler. Böylelikle kitap yalnız fizikçilere değil, geniş bir kitleye hitap etmektedir. 

Hawking kitabının ilk bölümlerinde zaman üzerindeki na- 


Stephan Hawking 


Jitizlikle 


zariyeleri tarih sırası ile inceleye- 


rek okuyucuya Relativiti, Kuantum Mekanik ve Partikil Teorilerini tanıtmaktadır. ““Newtonyın Kâinat” adı verilen ve fizikçi Isaac Newton'ın 17. asırda keşfettiği fizik kanunları ile açıklana Kâinatta zaman *'mutlak” kabul edilmiştir. Kâinatın başlangıç ve bitişi vardır. Einstein'in 20. asırda Relativiti Teorisi ile zamanın izâfi olduğunu, ölçenin referans noktasına bağlı olduğunu gösterdi ve üç boyuta bir yenisini, zamanı ilâve etti. 
Işık hızını (saniyede 300,000 km) azami (maximum) hız olarak kabul etti. Böylelikle bir maddenin energisi ve kütlesinin birbiri ile doğru orantılı olduğunu, meşhur Ezmc2 denklemini o getirdi. 
1920'lerde Astronomi âlimi Edwin Hubble'ın Kâinatın genişlediğini keşf etmesi ile (Hawking in 1960'lardaki çalışmaları da bu teoriyi desteklemişti) Kâinatın mutlak 


zamanda (absoluta time) ve son- 


suz yoğunlukta (infinite density) başladığı kabul edilmiştir. Bugün fizikçiler tarafından kabul edilen ve öğretilen “'Big-Bang Teorisi” (Büyük Pâtlama) işte Kâinatın nasıl bir tek sonsuz yoğunluktaki noktanın patlaması ve zamanla genişleyerek oObugünkü haline geldiğini anlatır. Big-Bang Teorisi Kâinatın başlangıcının nasıl olduğunu saniyenin yüzde birinden günümüze kadar büyük bir hesaplayıp açıklayabilmesine rağmen ondan evvel ne olduğuna ve bu sonsuz yoğunluktaki noktanın, nereden niçin ve nasıl geldiğine tatminkâr -değil bir teori- hipotez dahi sağlayamamıştır. Hawking işte bu saniyenin yüzde birinden evvelki zamanı açıklamak için çalışmıştır. Kitabında -kendisi gibi bir çok ilim adamının defalarca düştükleri hataya düşmüş ve daha ilk sayfalarda (5.5) “20. 
asırdan evvel kimse Kâinatın genişlediğini veya küçüldüğünü ileri sürmemiştir.”? demektedir. 

Halbuki bir fizikçi olarak kesin konuşmaması gerekirdi. 
Zira Kuantım Mekanik adı verilen ve Newton'ın mutlak kanunlarını sarsan ilim Heinsenberg'in meşhur uncertainty principali (indeterminizm principaly) ile kesinliğin ne kadar zor olduğunu (ve hatta burada detayına inemeyeceğimiz belli şartlar altında mümkün dahi olmadığını) göstermiştir. Ama tek kültür ile ilim adamı 


yetiştirmenin neticesi Hawking © gibi müthiş zeki ve kabiliyetli bir 


fizikçi böyle bir hatayı tekrar etmek Oodurumunda , kalmıştır. 
Kur'an-ı Kerim (o Allah-u Tcâla'dan “'Falıru's semâvati velard” diye zikreder (Zâriyat Suresi, âyet 47) meâlen “Göğü, 


. kendi ellerimizle Biz kurduk ve 


biz onu muhakkakki genişleticiyiz”; Enbiya Süresi, âyet 30 (meâlen) ““Göklerle yer bitişik bir haldeyken (bir madde halinde iken) Biz onları birbirinden yarıp ayırdığımız ve her diri şeyide sudan yarattığımızı küfr (ve inkâr) edenler görmedi(ler) mi? Hâlâ inanmayacaklar mı onlar?” buyurmakla İslâm Âlimlerine ışık 


tulmuş, kaynak olmuştur. 
Ayrıca bir çok İslâm âliminin Kâinat'ın yaradılışı hakkında 


eserleri mevcuddür. Meselâ İbn El-Arabi Kâinat'ın yaradılışını şöyle tasvir eder; Allah hurma ağacını yarattıktan sonra biraz balçık artmıştı. Bu balçık bir susam lanesi kadardı ve Allah ondan yeryüzünü (ard) çekip uzattı. Balçık'ın genişlemesi hududsuz'büyüktü. Eğer hâkimiyeinin ihtiva ettiği yeryüzlerini, vennet bahçelerini ve cehennemi bu yeni yaradılan yeryüzüne koysa oObunlar osadece çölün ortasındaki bir noktayı andırırdı.” 


Aynı şekilde zamanın mutlak olamadığı fikrini de 20. asra mal eden Hawking (Oher müslümanın bildiği bir şeyi son asra kadar kendilerinin bilmediğinin farkında değildir. 
Kur'an-ı Kerim zamanın izâfiliğinden bahseden âyetlerle doludur. Meselâ; El-Meâric Süresi, âyet 4 (meâlen) “Melekler de, ruh da oraya (dereceye) bir günde yükselip çıkar ki; mesâfesi (dünya seneleri ile) elli bin yıldır”; El-Bakara Süresi, âyet 258, 259, 260 (meâlen) “Allah kendisine .mülk (<ü saltanat) verdiği için (Şımararak) İbrahim ile, Rabbi hakkında çekişeni görmedin mi? Hani İbrahim 'Benim Rabbim hem diriltir, hem öldürür” deyince o (Nümrüd): “Bende dirilir, Oöldürürüm” demişti. 
İbrahim: “Allah Güneş'i doğudan getiriyor. Haydi sen de onu batıdan getir? deyince ise O kâfir (oşaşırıp O(ve tutulup) kalmıştı. Allah zâlimler gürühu- nu muvaffak etmez. Yahud O. 


“kimse gibisini (görmedin mi) ki; 


(binalarının) çatıları çökmüş, duvarları üstüne yıkılmış (kimsecikleri de kalmamış) bir kasabaya uğramış. (Kendi kendine): 'Allah burasını ölümden sonra acaba nasıl diriltecek?” demiş. 
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